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PHỤ LỤC 1 

 

NHỮNG ĐIỀU ĐỂ GHI NHỚ 
 

1A đến 1G 

 

[Khóa Trưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn TẤT CẢ các giờ cầu nguyện, Kiểm Thảo Lương Tâm, 

Lần Chuỗi, Đi Đàng Thánh Giá; Tất cả mọi điều ngoại trừ những gì đã được ấn định khác trong 

Hướng dẫn dành cho Khóa Trưởng]  

  

1A. Về Nội dung của Bản Văn:  

  

1A-1) Để tránh lập lại trong việc miêu tả từng bước phải theo trong Khóa-Ba-Ngày Cursillo, 

các hướng dẫn liên quan đến việc "làm tươi mát bầu khí" trong phòng rollo và phòng ăn, và tư 

thế cũng như thái độ được áp dụng ở những nơi như phòng ăn hoặc nhà nguyện, vv..., trước, 

trong và sau các tiết mục xảy ra mỗi ngày của khóa Cursillo, đã không được ghi trong thời 

khóa biểu của ngày thứ hai và thứ ba.  

  

1A-2)  Thời khóa biểu và bảng giờ được liệt kê trong "các bước để theo" thì thích hợp cho Tây 

Ban Nha. Tuy nhiên, tại các nước khác, thời khóa biểu sẽ phải được điều chỉnh cho phù hợp 

với thói quen và phong tục địa phương, tuy nhiên, cần tôn trọng thứ tự các tiết mục xảy ra.  

  

1A-3) Nhằm đơn giản hóa và làm cho việc đọc các bản văn nầy dễ dàng hơn, chúng ta dùng 

đại danh từ ( “anh” thay cho anh/chị - “anh ấy” cho anh ấy/chị ấy), và "Khóa Trưởng" được 

dùng cho cả nam lẫn nữ.  

  

1B. Tổng Quát:  

  

1B-1) Chúng ta xử dụng chuông cho mục đích tập trung các Cursillistas vào nơi được chỉ định 

cho các sinh hoạt của Khóa Cursillo cuối tuần, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó thích hợp hơn bất 

cứ một hình thức gây tiếng động nào khác (như vỗ tay, chuông báo động, vv...).  [Khi không 

dùng đến chuông, nó phải được để ở một nơi khuất mắt].   

[Nhớ lưu ý các tân Cursillistas rằng trong suốt khóa cuối tuần Cursillo, họ cần tắt và cất điện 

thoại cầm tay trong phòng của họ. Họ có thể giữ đồng hồ.]  

  

1B-2)  Để tránh làm xấu mặt cho bất kỳ tham dự viên trong Khóa Cursillo cuối tuần, trước khi 

khởi sự mỗi sinh hoạt, trong nhà nguyện, phòng Rollo, hay phòng ăn, bảo đảm tất cả có mặt 

đầy đủ: các tân Cursillistas, Nhóm Trợ Tá Lãnh Đạo và các linh mục. [Điều nầy có nghĩa là 

nếu họ vô tình vắng mặt vì không nghe tiếng chuông, thì một trong các Trợ Tá Lãnh Đạo lưu 

ý họ một cách nhẹ nhàng, cho họ biết chuông đã rung. Nếu một Decuria đang  ở trong nhà 

nguyện, Khóa Trưởng nên chờ cho đến khi họ trở lại phòng rollo. Nếu một tham dự viên mong 

muốn ở lại nhà nguyện, người Trợ Tá Lãnh Đạo nên tự nguyện ở lại với họ nếu họ muốn. Nếu 

không Khóa Cursillo cứ tiếp tục. Khóa Trưởng hoặc Trợ Tá Lãnh Đạo sẽ kiểm soát để chắc 

chắn rằng tất cả mọi người đều an ổn.]  



  

1B-3) Từ buổi cầu nguyện đầu tiên, trước Rollo "Khai Khóa", các trợ tá sẽ cầu nguyện một 

cách chậm rãi và rõ ràng, lớn tiếng với niềm xác tín, cả khi ở phòng Rollo, phòng ăn hoặc tại 

nhà nguyện.  

  

1B-4) [Để bầu khí được duy trì nhẹ nhàng và bất cứ có căng thẳng nào nơi phòng Rollo thì cần 

phải làm tan biến, một vài trợ tá nên mời các tân Cursillistas tham gia vào một vài trò chơi. Họ 

có banh, dây nhảy, vv… để các tân Cursillistas xử dụng. Điều nầy dường như kỳ lạ đối với suy 

nghĩ cố định của người Mỹ chúng ta, nhưng việc thực hành nầy cũng đã được suy nghĩ thấu 

đáo vì nó phù hợp với tâm lý. Cơ bản thì đây là cách làm cho các tân Cursillistas trút bỏ thái 

độ phòng thủ của họ. Dĩ nhiên, lúc đầu họ có thể lưỡng lự, mấy ai ở lứa tuổi 40 hoặc 50 dùng 

nhảy dây thường xuyên hoặc chơi banh hay dã cầu ngoài đường, nhưng nó chủ ý để tiến đến 

con người ở một mức độ sâu xa hơn, đàng sau tất cả những chiếc mặt nạ và những bức tường 

mà chúng ta dựng lên để che đậy và bảo vệ chính chúng ta. Nó tạo nên tiếng cười và phản ứng 

của trẻ thơ đối với trò vui đùa, một sự hỗ trợ trong việc mở lòng với ân sủng mà Chúa muốn 

tuôn đổ dồi dào vào trong tâm hồn của họ.]  

  

1B-5) [Lịch trình khóa Cursillo ở Mallorca không có giờ giải lao. Họ có cà phê làm sẵn ở bên 

ngoài phòng rollo và người ta có thể tự lấy bất cứ khi nào họ đi ra ngoài để vươn vai duỗi chân 

hoặc hút thuốc, vv... Cũng vậy, họ không chia giờ giữa bài nói (rollo) và giờ thảo luận, đúc kết 

và vẽ tranh. Họ dành hai tiếng đồng hồ cho tất cả mọi việc liên hệ đến bài nói đó.  Nếu bài nói 

dài hơn bình thường thì thời giờ được uyển chuyển cho việc thảo luận, làm bản tóm lược, vv...]  

[Các bài nói thường có thời gian từ 45 tới 60 phút ngoại trừ bài Lý Tưởng và bài Người 

Cursillista sau Khóa Cursillo không được quá 30 phút.] 

[Các thành viên trong Nhóm Bàn (Decuria) được nhắc nhở ngay từ đầu rằng họ cần ghi chép, 

làm bản tóm lược chung cho nhóm và vẽ tranh về các rollos trong ngày để trình bày chung vào 

buổi tối. Họ cũng được yêu cầu tự sắp xếp để các việc đó được thực hiện. Trong suốt ngày, 

người Khóa Trưởng sẽ nhắc nhở họ về công việc cần phải làm và các Trợ Tá Bàn của từng 

Nhóm cũng sẽ khéo léo nhắc nhở họ. Chủ ý là để các tân Cursillistas được tự do đáp ứng theo 

cách thức của họ. Một số sẽ làm việc chăm chỉ với bản tóm lược và tranh vẽ và một số khác 

được hưởng lợi ích nhiều hơn trong việc tiếp xúc thảo luận nơi hành lang là nơi các Trợ Tá 

Lãnh Đạo thường có mặt. Khung cảnh hành lang này là nơi họ cảm thấy tự do thoải mái, không 

bị ràng buộc hoặc hạn chế. Những điều được trình bày trong các bài nói thì không quan trọng 

bằng những gì họ cảm nhận trong cuộc sống, hành động và phản ứng của các Trợ Tá. Điều 

chính yếu là họ không bị đối xử như họ đang đi học, dự hội thảo, hoặc lớp huấn luyên. Họ cần 

có tự do càng nhiều càng tốt, để có thể đáp trả với tác động của Ân Sủng Chúa, điều này xảy 

ra nơi mỗi người mỗi cách khác nhau. Trong Cursillo, tiêu chuẩn cần hơn là qui luật.]  

  

1B-6) ["Tiếp xúc cá nhân" thật vô cùng quan trọng. Mọi trợ tá nên lưu ý rằng không một tân 

Cursillista nào rời khóa cuối tuần mà không được chia sẻ với người khác về điều mà họ thực 

sự cần trao đổi. Trong bối cảnh nầy tình bạn được nảy nở, dọn đường cho tình bạn được tiếp 

tục trong đời sống ngày Thứ Tư. Dĩ nhiên, không ai có thể bị bắt buộc nói về điều gì đó, nhưng 

điểm chính là các trợ tá phải tạo mọi cơ hội cho họ trò chuyện. Nếu nhóm trợ tá không thể tiếp 

cận được với họ thì điều nầy nên được thảo luận trong buổi họp trợ tá cuối và người trợ tá nên 

chuyển tân Cursillista đó cho một Trợ Tá Lãnh Đạo khác. Mỗi Trợ Tá Lãnh Đạo phải có mục 



tiêu nói chuyện với mọi tân Cursillista trong khóa chứ không chỉ với những người trong bàn 

của mình mà thôi.  

  

1C. [Số sai trong bản gốc... Không có phần C] 

 

1D. Ngày Thứ Ba  

  

1D-1) Nếu bất cứ tân Cursillista nào tìm hiểu về lễ bế mạc, hãy nhẹ nhàng và nói rằng nó sẽ 

đến sau; rằng Khóa Trưởng sẽ nói về điều đó khi đến lúc. Nhấn mạnh sự quan trọng về việc 

sống trọn vẹn mỗi ngày và sinh hoạt ngày cuối của khóa Cursillo cuối tuần.  

  

 

1E. Tại Phòng Ăn:  

 

Đối với các Trợ Tá:   

Để có thể ngồi gần với các tân Cursillista mà mình đặc biệt quan tâm, và tránh yêu cầu người khác 

nhường chỗ cho chúng ta:  

 

1E-1) Ngồi vào chỗ khác nhau trong các bữa ăn, cách xa các trợ tá khác và các vị linh hướng, 

và là người đầu tiên ngồi vào chỗ  

trong phòng ăn.  

 

1E-2) Trước khi dọn bàn, chờ cho tất cả tân Cursillistas ngồi vào bàn. Đừng tiếp thức ăn trước 

khi vị Linh Hướng dâng lời nguyện trước bữa ăn. [Nếu không có giáo sĩ, Khóa Trưởng dâng 

lời nguyện này.]   

Thật không cần thiết là các trợ tá giúp sắp xếp và dọn sạch bàn, tốt hơn các trợ tá luân phiên 

nhau mỗi ngày, trừ trường hợp cần nhiều người giúp cho xong việc.  

  

1E-3) Từ buổi ăn sáng đầu tiên, và vào mỗi bữa ăn, trước khi dâng lời tạ ơn, tận dụng thì giờ 

để tạo một bầu khí vui tươi, qua các câu chuyện vui, giữ cho tâm trí thoải mái và chuẩn bị tinh 

thần.  

  

 

1E-4) Sau một khoảng thời gian thích hợp, Khóa trưởng sẽ yêu cầu vị Linh Hướng đọc kinh tạ 

ơn và thông báo có chút giải lao ngắn cho đến khi khởi đầu một sinh hoạt khác. Khóa trưởng 

yêu cầu mọi người đến nơi được chỉ định khi nghe tiếng chuông.  

  

1F. Trong Nhà Nguyện:  

1F-1) Các trợ tá sẽ ngồi vào chỗ đã được ấn định trong buổi họp trước.  

 

1F-2) Trong mỗi sinh hoạt tại nhà nguyện, một vị linh mục cần hiện diện tại tòa giải tội - hoặc 

một nơi thích hợp nào đó  để giải tội (với sự thận trọng kín đáo) cùng trong nhà nguyện.  

  

 

1F-3) Sau mỗi bài Nguyện Gẫm, trước khi dâng lời tạ ơn, thật thích hợp cho mọi người yên 

lặng vài phút để suy gẫm về những điều đã được nghe.  



  

1F-4)  Vào cuối ngày thứ nhất và ngày thứ hai, sau kinh tối, Trưởng và Thư Ký các Nhóm lưu 

lại trong nhà nguyện trước Thánh Thể Chúa, để cùng với Khóa Trưởng và các Trợ Tá Lãnh 

Đạo để tạ ơn Chúa về công việc đã hoàn thành trong các ngày qua và để phó thác các việc làm 

của ngày kế tiếp lên Ngài. Khóa Trưởng sẽ chỉ cho các Trưởng và Thư Ký Nhóm rằng chính 

Chúa là người đã chọn họ cho công tác được giao phó, để trở nên dụng cụ của Người trong 

khóa Cursillo.  

  

Chấm dứt cuộc viếng Chúa bằng một kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh.  

  

1G. Trong Phòng Rollo:  

  

1G-1) Khởi đầu với bài "Ơn Thường Sủng" và trước khi khởi sự mỗi một Bài nói, làm sống 

động bầu khí với các bài hát - nếu có thể không dùng các bài có tính sùng đạo - để làm dịu bầu 

khí và khơi dậy thái độ tích cực của các tân Cursillistas. Thay vì cung cấp cho các tham dự 

viên sách hát, nên hát từng đoạn và để cho họ ghi lại và hát những lời đã cung cấp. [Đây là một 

trong những điều nhỏ nhặt được làm để thúc đẩy các tân Cursillistas tham gia vào tiến trình. 

Các bài hát nên đơn giản, dễ hát, dễ học.]  

 

 

1G-2) Trước mỗi Bài nói và cuộc họp của nhóm bàn, Khóa trưởng nên hỏi Trưởng Nhóm hoặc 

Thư ký của mỗi bàn xem tất cả các thành viên có mặt hay không và "chúng ta có thể bắt đầu 

không."  

[Trước mỗi Bài nói, toàn thể nhóm trợ tá cầu nguyện với người Rollista trong nhà nguyện. 

Việc nầy chỉ mất chừng 2, 3 phút.]  

  

1G-3) Trong suốt các Bài nói, Trợ tá bàn nên ngồi tại vị trí của mình, chú tâm lắng nghe và 

ghi chép.  

  

1G-4) Sau mỗi Bài nói, bên cạnh những điều đã được trình bày sau bài "Sùng Đạo" (Phụ Lục 

8) và "Học Đạo" (Phụ Lục 9), thật thích hợp để Khóa Trưởng nêu lên 

 những điều cần nói nhằm làm cho khóa học được diễn ra một cách xuôi chảy, tùy theo tình 

hình. Ví dụ:  

  

• Nếu họ làm việc quá nhiều cho bản tóm lược và vẽ tranh, Khóa trưởng sẽ nhắc nhở mọi 

người là cần dành cho mình một ít thì giờ ra ngoài để hít thở không khí trong lành, duỗi 

tay chân, đặc biệt nếu có người trẻ hiện diện, họ có thể chơi banh hoặc ném dĩa nhựa, vv...  

 

• Ngược lại, nếu họ làm việc quá ít, Khóa trưởng cần nhấn mạnh nhu cầu dành nhiều thì 

giờ hơn cho việc soạn bản tóm lược và vẽ tranh. "Đừng để mọi chuyện đến phút cuối" trong 

trường hợp chúng ta không có nhiều giờ để hoàn thành công việc, "nên tránh bị lỡ tàu" vv...  

  

Thực hiện tương tự như thế cho bài "Học Đạo" sau khi khởi sự việc viếng Thánh Thể, hoặc với 

việc ký sách Chỉ Nam và trao "Phiếu Cam Kết". Khóa Trưởng phải biết, và dành sự chú tâm liên 

tục cho các điều đang xảy ra trong khóa Cursillo cuối tuần, nhờ thế, có thể hành động và điều chỉnh 



kịp thời, nếu cần; làm mọi việc để không tạo ra sự "phiền toái, khó điều khiển" xin lỗi trước những 

"thiệt hại."  

   

[Tài liệu cho Khóa Cursillo ba ngày - trang tiếp theo] 

 

VẬT LIỆU CHO BA NGÀY CURSILLO 

 

❖ Bài đọc cho đêm đầu tiên [Những bản sao câu chuyện phá sản, Phụ lục 2, dành cho những 

người đọc]  

❖ Tóm tắt các ghi chú của Cursillistas [Tóm tắt thông tin từ các ghi chú về các ứng viên]  

❖ Những trang có tên của Nhóm bàn (Decuria) [Tên ứng viên được ghi vào khi thành lập 

Nhóm ] 

❖ Danh sách các Nhóm bàn (Decuria) [Danh sách cho mỗi thành viên trong Decuria có chứa 

tên Decuria và tất cả các tham dự viên được liệt kê. Đây là Danh sách chính, chỉ dành cho 

các Trợ tá, với tên của tất cả các tân Cursillistas và các Nhóm bàn mà họ đang ở, để Khóa 

trưởng và nhóm trợ tá có thể nhanh chóng biết mọi người ở nơi họ cần nâng đỡ.] 

❖ Phiếu sở thích. 

❖ Giấy viết [cho các bàn]  

❖ Bút  

❖ Giấy vẽ tranh.  

❖ Bút chì [Bút chì màu]  

❖ Gọt bút chì. 

❖ Tẩy  

❖ Sách Chỉ Nam 

❖ Chuông 

❖ Bóng đá hoặc bóng chuyền [dây nhảy, v.v…] 

❖ Kẹo 

❖ Phiếu Cam kết 

❖ Phiếu Hội nhóm 

❖ Phong bì cho Khoảnh khắc của Niềm đau [cho những đóng góp sau bài nói về Khoảnh 

khắc của niềm đau trong Ngày Chúa Nhật sau giờ cơm trưa].  

❖ Sách hát [sẽ được phát vào cuối khóa Cursillo như là vật lưu niệm]  

❖ Bản phác thảo cho Ultreya [Thông tin và vị trí của Ultreyas, bản đồ nếu cần thiết] 

❖ Hộp cứu thương 

❖ Khăn giấy 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 2 

 

CÂU CHUYỆN PHÁ SẢN 
  

 

[Lưu ý: câu chuyện này cần được đọc với giọng điệu và sự nhấn mạnh khác nhau nhằm chứng tỏ 

cho các tân Cursillistas thấy niềm vui, nỗi u sầu, sự oái ăm, các cơ hội bị mất mát, v.v… của từng 

tình huống. Hãy nhớ rằng chúng ta đang kể nhiều câu chuyện sẽ có tác động đến người nghe. 

Người đọc nên thao dượt “cách trình bày” như thể họ đang trình diễn một vở kịch trên sân khấu!!!]  

Truyền thuyết kể rằng một vị vua Ba Tư đã từng triệu tập ba nhà thông thái đến cung điện của 

mình và yêu cầu họ nói cho ông biết điều gì họ coi là bất hạnh lớn nhất trong trần gian này.  

Sau một thời gian dài cân nhắc, người đầu tiên nói: "Điều bất hạnh lớn nhất là bị bệnh".  

Người thứ hai có ý kiến rằng: "Không có gì khủng khiếp hơn là đang già."  

Trong khi người cuối cùng, là một mục đồng, tuyên bố: "Sự bất hạnh lớn nhất là tìm thấy chính 

mình ở ngưỡng cửa của cái chết và nhận ra rằng cuộc sống của mình đã bị uổng phí. "  

Hãy xem ý nào trong ba ý kiến là đúng.  

Nếu câu nói cũ "Thời gian là tiền bạc" đúng trong môi trường kinh doanh, thì sự kiện thời gian là 

vĩnh cửu còn đúng hơn.  

Đúng, bạn không được sinh ra để tan đi như khói, như một bông hoa hay một giấc mơ, như một 

bài hát hay một lời than thở; nhưng bạn, người đã có một sự khởi đầu; bạn sẽ không bao giờ có 

một kết thúc! Bạn có sự vĩnh cửu của mình tùy thuộc vào quá trình cuộc sống trần thế của bạn, và 

nó có thể được xác định trong một phút, ngay lập tức. 

Và vì vậy, người mục đồng đã rất đúng, có lẽ ông không biết đọc hay biết viết, nhưng khi ông nói 

với vua của mình: "Thưa Ngài, ngài và tôi sẽ có một phần thưởng tương đương: một cõi vĩnh hằng 

nơi thiên đàng hoặc một cõi đời đời của hỏa ngục”.  

Nếu bạn có một ít kiến thức cơ bản về kế toán thương mại, bạn sẽ biết rằng mọi công ty, mọi ngân 

hàng, mọi nhà máy và mọi gian hàng hay cửa tiệm đều làm một bản kiểm kê vào cuối mỗi năm và 

một bảng cân nhắc để kiểm tra vị trí của doanh nghiệp. Ví dụ, để xem công ty lời hay lỗ. Giá trị 

tài sản càng lớn so với số nợ phải trả của công ty, sự lành mạnh và sự phát triển của doanh nghiệp 

càng tốt hơn.  

Nhưng nếu tài sản bắt đầu đi xuống và nợ phải trả ngày càng tăng thì công ty đang trên đường gặp 

thảm họa.  

Cùng với sự cân bằng của thế giới thương mại, có một sự cân bằng khác, một loại tài sản và nợ 

phải trả khác.  

Đó là sự cân bằng tâm linh của linh hồn mà chính bạn đang tạo ra với những hành động của bạn 

đã được ghi chép như một mục trong cuốn sách cuộc đời của bạn.   

Có bất kỳ trang nào mà bạn sẽ hối hận sâu sắc trong cuốn sách cuộc đời của bạn khi bạn nhìn thấy 

bảng cân nhắc để kiểm tra của bạn trong tay của Quan Tòa Thiêng Liêng?  



 

Một nhà thơ người Anh ở thế kỷ 16, tên là Greene, người đã không chống nổi cuộc sống phóng 

đãng và đã gặt hái trong cuộc sống trần gian tất cả những hậu quả đáng buồn về sự đồi bại đạo đức 

của ông. Trong hoàn cảnh khủng khiếp và sự khốn khổ về thể xác mà ông gặp phải, ông đã nhìn 

lại chính mình và, dưới ảnh hưởng của sự ăn năn to lớn hoặc có thể chỉ là sự hối hận tự nhiên, ông 

đã viết một cuốn sách với tiêu đề rất ý nghĩa: SỰ ĂN NĂN ĐÁNG GIÁ MỘT TRIỆU ĐÔ LA 

CHỈ BẰNG MỘT XU CỦA SỰ HOAN LẠC.  

Nhà thơ này đã không tính sai tỷ lệ về sự thỏa mãn của một cuộc đời tội lỗi - hoặc ít nhất là sự thờ 

ơ với các vấn đề tâm linh - và sự cay đắng mà tâm hồn phải trải qua nếu người đó đủ may mắn để 

hối cải trong thế giới này: một xu cho một triệu đô la.  

 

oOo 

 

Nhiều người trong chúng ta giống như một nhân viên ngân hàng ghim cả cuộc đời vào sự lên 

xuống của thị trường chứng khoán và hầu như không đọc bất kỳ điều gì khác ngoài giá giao dịch 

chứng khoán. Và cuối cùng ông đã xoay sở để thành công trong lĩnh vực ngân hàng, như bất cứ ai 

cống hiến hết mình cho một điều trong cuộc sống thường làm.  

Tài sản của ông tăng lên từng ngày và ông trở thành một vị vua trong số các nhà tài chính.  

Tất cả các giao dịch thị trường chứng khoán phụ thuộc vào ông. Ông đưa ra quyết định, theo cách 

chủ động hoặc thụ động, vì nó phù hợp với ông. Nhưng một ngày nọ, khi ông đã tích lũy được tài 

sản lớn nhất trong cả nước, ông bị bệnh nặng.  

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn là mối quan tâm chính của ông.  

Có vài người đã cảnh báo ông một cách nhẹ nhàng rằng việc ông lo cho mạng sống của mình là 

điều khôn ngoan. Tuy nhiên, ông đã trì hoãn nó một cách kiên quyết vì có vấn đề tài chính khẩn 

cấp cần giải quyết trước. Điều bắt buộc là phải ngăn chặn xu hướng giảm giá của một số cổ phiếu 

mà ông có cổ phần lớn; điều cần bây giờ là phải khẩn trương đầu tư một số tiền lớn để mua các cổ 

phiếu khác có xu hướng tăng. Do đó, giải pháp cho các vấn đề về tâm linh phải được dời lại sau...  

Cái chết đang đến gần bằng những bước nhảy vọt, và gia đình ông bí mật gọi một linh mục.  

Vị linh mục đến nhà trong một phiên giao dịch thị trường chứng khoán mà bệnh nhân đang theo 

dõi trên đài phát thanh, và không ai dám làm gián đoạn sự chú ý nóng bỏng mà ông đang có, bất 

chấp tình trạng nghiêm trọng của ông.  

Vị linh mục đợi ở phòng bên cạnh để chờ phiên họp của thị trường chứng khoán kết thúc, khi 

người hầu mở cửa và đột nhiên vị linh mục của Chúa nhìn thấy ông chủ nhà băng với khuôn mặt 

tái nhợt nhạt, làm rơi cây bút mà ông ta vừa viết. Không nghi ngờ nữa, ông vua tài chính đã qua 

đời ngay tại thời điểm đó.  

Vị linh mục đã nhanh chóng cho ông chịu "phép tha tội có điều kiện," như một nỗ lực cuối cùng 

để cứu linh hồn ông, và sau đó nhìn vào tờ giấy để xem liệu ít nhất dòng chữ cuối cùng của ông 

có phải là tiếng khóc của linh hồn ông với Chúa không.  



Nhưng tất cả những gì có trên tờ giấy là một con số rất cao trong các cột "lợi nhuận trong ngày", 

và bên cạnh một trong những cột này cho thấy lợi nhuận một triệu rưỡi, vị linh mục có thể thấy 

một ghi chú được viết bằng một bứt phá cuối cùng có thể nhìn thấy:  

"Món lời lớn nhất trong cuộc đời tôi!"  

Ngược lại, trong sổ ghi chép của vị linh mục, ngày hôm đó người ta có thể đọc:  

"Hôm nay tôi đã chứng kiến một sự phá sản đáng buồn nhất trong cuộc đời tôi."  

Khi nghe câu chuyện này, đừng nói điều này không liên quan gì đến bạn nếu trong suốt cuộc đời 

bạn không bao giờ có một cổ phiếu nào trong tay hoặc vì tiền không chiếm hết năng lượng của 

bạn hoặc không mê hoặc bạn theo cách đó.  

Hãy lấy kinh nghiệm này từ tôi! ... Điều này có liên quan đến bạn, bởi vì tất cả chúng ta đều là chủ 

ngân hàng: bạn là chủ ngân hàng, tôi là chủ ngân hàng và mỗi chúng ta là một chủ ngân hàng, vì 

rằng không có tài sản nào cao hơn, không có gì giá trị hơn cuộc sống của chính chúng ta.  

 

oOo 

 

Có một thương gia sống ở thành phố Siena vào đầu thế kỷ 14. Ông là người giàu nhất Địa Trung 

Hải. Tên ông là John Colombini.  

Từ lâu đài của mình, ông thống trị tất cả các bờ biển và tất cả đường giao thông ra vào của nước 

Ý. Các nhân viên của ông làm việc ở tất cả các thị trấn và thành phố với sự bận rộn của loài ong 

và sự tinh khôn của loài cáo. Thì giờ của John Colombini đã bị chiếm hết bởi việc kiếm tiền, tin 

tức về thị trường chứng khoán, cửa hàng lúa mì và mọi thứ cho phép ông đầu tư.   

Thậm chí gia đình ông cũng không tồn tại vì ông, đừng kể đến những vấn đề tâm linh! Tuy nhiên, 

Thiên Chúa đã bắt đầu gọi ông bằng những lời gọi mà thường khi chúng ta không thể lý giải.  

Sự Quan Phòng đã gọi John Colombini, thương gia giàu nhất ở Ý, qua phương tiện của sự đớn 

đau, qua nghịch cảnh.  

Nhưng John Colombiaini vẫn không hiểu...  

Con trai ông qua đời, và con gái ông vào tu viện. Không có con và không có người thừa kế, ông 

đã nguyền rủa số phận mình. Vợ ông năn nỉ ông hãy nhớ rằng, ông không chỉ là một thương gia, 

mà còn là một Kitô hữu, nhưng chẳng có gì lay chuyển nổi ông.  

Cho đến một ngày, một cuốn sách về cuộc đời của một vị Thánh rơi vào tay ông, và qua đó, ánh 

sáng chiếu vào tâm hồn ông.  

Khi đọc xong, ông thốt lên: "Ồ, thật hư ảo phù phiếm! ... Tất cả chỉ là hư ảo ngoại trừ yêu mến 

Chúa và sống cho Ngài."  

Như thể dưới ánh chớp bất chợt, John Colombini thấy cả cuộc đời đã mất... Ông thấy mình đứng 

trước một vực thẳm to lớn... Ông cần phải quyết định!  

Và John đã quyết định. Hiệu lực của Ân sủng đã tiếp nối...  

Đó là một việc hệ trọng và khó khăn khi phải mất ba mươi hoặc bốn mươi năm để đến tòa Giải 

Tội, nhưng ông đã đi, và trở về với tâm hồn tràn ngập niềm vui.  



Sau khi vứt bỏ gánh nặng thông qua lời thú tội, Ân sủng chiếm hoàn toàn linh hồn ông, khiến nó 

bay bổng. Vì vậy, chuyện xảy ra là người cai trị vùng Adriatic, ông Colombini vĩ đại đã đến nhà 

của những người nghèo để xóa đói giảm nghèo, phục vụ họ và chăm sóc người bệnh.  

 

Đó là một phép lạ của Chúa Kitô, một trong những sự vĩ đại nhất. Mọi người nghĩ rằng ông đã 

phát điên, trong khi John không có gì hơn là mong muốn sự hoàn toàn lành mạnh: để cứu chữa sự 

phá sản của linh hồn mình, mà ông đã nhận ra bằng cách so sánh cuộc sống của ông với các vị 

thánh. Ông vẫn là thương gia vĩ đại mà ông đã từng là trước đây. Chỉ khác là bây giờ ông đang 

quan hệ trong một lĩnh vực khác: lãnh vực tâm linh. Ông biết rằng bảng cân bằng về cuộc đời ông 

cho thấy sự mất cân bằng rất lớn và ông muốn thanh toán nó bằng mọi giá.  

Và ông đã trả nó qua nhiều năm khổ nạn, bệnh tật, nghèo đói, bị khinh miệt và cô đơn, sự chăm 

sóc bệnh nhân của thành phố Siena kiêu hãnh, không được trả lương và không lời cảm ơn, ngay 

cả làm việc như một người gánh nước ở quê nhà ông.  

Nhưng một ngày đã đến khi sự Quan Phòng đã thể hiện, những người đồng hương của ông cuối 

cùng đã nhận ra sự huyền diệu của Ân Sủng đã xảy ra giữa họ, và nhiều con trẻ của các gia đình 

nổi tiếng nhất ở Siena đã nhận John Colombini làm thầy dậy của họ.  

Ông vẫn khiêm tốn và nghèo khổ như trước và tiếp tục đi thăm các thành phố và làng mạc, thông 

báo cho tất cả mọi người về những điều kỳ diệu mà Chúa đã rèn luyện linh hồn ông.  

Khi đến ngày để ông giải thích về cuộc sống của mình, ông ở một vị trí để trình bày một cách đầy 

tin tưởng bản kiểm tra kế toán của đời ông đối với Thiên Chúa.  

 

oOo 

 

Trong ánh sáng của câu chuyện John Colombini, người thống trị vùng biển Adriatic trở  thành một 

nhà buôn cho Tin Mừng, người đã bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc quý, cũng như 

câu chuyện về ông chủ ngân hàng, người có ý nghĩ cuối cùng là một triệu rưỡi đô la kiếm được 

sáng hôm đó trên thị trường chứng khoán. Tôi muốn các bạn suy ngẫm về những câu chuyện này 

trong khoảnh khắc riêng tư của tâm hồn bạn, nơi lưu giữ những ký ức sâu xa nhất, nơi các ấn tượng 

phát sinh ra những quyết định lớn, ở đó không có chỗ cho bất cứ thứ gì có thể giữ được khi đối 

mặt với sự chết.  

Trong các lời tiên tri của Êsaia, nhà tiên tri của sự hùng vĩ, chúng ta tìm thấy câu hỏi bức rức: 

“Ông lính canh ơi, đêm còn dài bao lâu nữa? Ông lính canh ơi, đêm còn dài bao lâu nữa?” (Êsaia 

21:11) 

Đây là một câu hỏi về sự cộng hưởng vừa mật thiết riêng tư và lại rất phổ quát, rất hiện thực và thi 

vị, cổ xưa và hiện đại, đến nỗi mỗi người trong chúng ta rung động với nỗi khao khát ánh sáng bên 

trong, khi nghe câu hỏi này chừng như tâm hồn của chính chúng ta vỡ ra với tất cả động lực của 

các lực bị giam hãm, với tất cả sự nhiệt tình của một kẻ lưu đày và rồi cũng kêu lên:  

“Ông lính canh ơi, đêm còn dài bao lâu nữa? Ông lính canh ơi, đêm còn dài bao lâu nữa?” 

Phụng vụ của Giáo hội Công Giáo - vào đầu Mùa Vọng dường như trả lời câu hỏi đó bằng lời kêu 

gọi mang biểu tượng này:  



"Hãy chỗi dậy, sự chiếu sáng thay cho ánh sáng của bạn đã đến... (Êsaia 60: 1)  

Đó là tiếng nói rõ ràng, không thể nhầm lẫn của Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Rô-ma: "Đây 

là giờ để bạn thức dậy từ giấc ngủ ..." (Rm 13:11)  

 

Để thức dậy khỏi giấc ngủ của một cuộc sống luôn xa cách với các vấn đề tâm linh. Từ giấc ngủ 

của một cuộc sống ích kỷ và nhàn rỗi, đặt nền cho chính nó trong những vấn đề trần tục, như thể 

chúng là mục tiêu của nó, thay vì khao khát một điều gì đó quan trọng hơn trong cuộc sống của 

mình. Tiêu pha thời gian của họ hầu chỉ để mơ về những thứ vật chất.  

Từ giấc ngủ của một cuộc sống bị cai trị bởi các giác quan.  

Từ một sự tồn tại thờ ơ mà quên đi tiếng gọi cao cả của trái tim con người, với mục tiêu là Thiên 

Chúa, và không thể là ai khác và không có gì ngoài Ngài.  

Chúng ta đã thấy cuộc sống song song của hai người đàn ông thông minh, tuy nhiên, với sự tương 

phản rõ rệt trong kết quả của họ. Chúng ta đã thấy hai kết quả rất khác nhau của cuộc sống, mặc 

dù cả hai đều đã được ban cho cùng một phương tiện: tài kinh doanh đáng nể, tài sản kết sù và 

cuộc sống đủ dài để phản ánh ý nghĩa của cuộc sống và đi đến quyết định hợp lý.  

Cả hai đã ngủ rất ngon, thỏa mãn những ham muốn tạm thời, nhưng chỉ một người đáp lại lời nói 

của Thánh Phaolô: "Bây giờ là lúc bạn thức dậy từ giấc ngủ..."  

Vì vậy, đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh của cuộc đời bạn nếu bạn tiến tới sự phá sản, nếu bạn 

gặp phải bi kịch của một cuộc đời lãng phí, quá bình thường, quá tầm thường, và, bất chấp tất cả, 

thật kinh khủng...  

Nếu bạn còn trẻ, ba điều này có thể xẩy ra với bạn:  

Đầu tiên, bạn muốn được hạnh phúc bằng mọi giá;  

Thứ hai, bạn luôn luôn nhìn vào những người mà bạn nghĩ là hạnh phúc hơn bạn;  

Thứ ba, bạn tưởng tượng rằng... bạn vẫn còn nhiều thời gian trước khi cần nghĩ về những vấn đề 

tâm linh.  

Nhưng bạn đã sai trên cả ba điểm.  

Đầu tiên, hạnh phúc là một cái gì đó rất khác với những gì bạn đang tưởng tượng;  

thứ hai, nhìn vào những người may mắn hơn chúng ta là một sự sai lầm nghiêm trọng;  

và dựa vào việc có một cuộc sống lâu dài là sai lầm thứ ba.  

Đọc những thống kê để xem có bao nhiêu người qua đời trước tuổi 50, 40, 30 và thậm chí 20...  

Nhưng đây là vấn đề lớn! Bất kể tuổi tác của chúng ta, ngày hạt cát cuối cùng rơi xuống hồ cát của 

cuộc sống, bạn hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ được ấn định cho bạn trong kế hoạch của Thiên Chúa. 

Không có sự gia hạn hoặc trì hoãn ở đó. Nếu bạn không hoàn tất nhiệm vụ của bạn vào ngày hôm 

đó bạn đã thất bại, bạn sẽ bị phá sản như người đầy tớ trong câu chuyện ngụ ngôn về các nén bạc.  

Với một nhiệm vụ đã được chỉ định cho bạn thì không ai khác có thể thực hiện thay cho bạn.  



Bạn đã bao giờ nghĩ về nhiệm vụ của bạn... Sứ mạng của bạn là gì chưa? Nếu bạn chưa bao giờ 

làm, thì hãy nhanh lên, bởi vì bạn không biết ngày và giờ mà Chúa sẽ gọi bạn để kê khai về cuộc 

sống của bạn.  

À! ... Nếu chúng ta có thể giữ lại, như một tấm ảnh, những suy nghĩ rõ ràng cuối cùng của những 

người đã qua đời, những mong muốn cuối cùng, nỗi đau khổ cuối cùng, niềm vui và sự thỏa mãn 

cuối cùng, sự hối cải và sự từ bỏ cuối cùng của họ, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy hình ảnh tâm 

hồn và linh hồn của họ rất khác với những gì chúng ta biết trong những ngày họ còn sống và khỏe 

mạnh.  

Dostoyevsky, nhà thơ nổi tiếng người Nga, sau thời gian dài bị giam cầm vì khuynh hướng chính 

trị, đã bị kết án tử hình. Ông đã ở nơi hành quyết, nhìn từ độ cao quái ác của giàn giáo xuống tận 

đám người háo hức tham dự cảnh tượng khủng khiếp dưới chân, thì bất chợt, một thông báo hoãn 

thi hành đã đến, và Dostoyevsky bước  xuống khỏi giàn giáo.  

Dostoyevsky trở lại với cuộc sống, nhưng bây giờ ông là một con người khác.  

Tất cả những gì thế giới chứa đựng đã trở nên vô nghĩa đối với ông, sự ray rứt chống lại cảm xúc 

của ông trong giờ nghiêm trọng đó, dưới bầu trời xám xịt, trước sự chứng kiến của đám đông đáng 

buồn đó. Và trong 30 năm ông sống sau ngày hôm đó, không những ông không thể xóa bỏ cái nhìn 

đó, mà cả tâm hồn ông buộc phải đo lường mọi thứ trong ánh sáng của ấn tượng của giây phút đó 

khi tinh thần của ông đã từ bỏ mọi thèm muốn và tất cả nỗi sợ hãi về bất cứ điều gì cuộc sống có 

thể mang lại.  

Thực tế thì không có bài giảng nào hiệu quả hơn việc sống trong giờ phút cuối cùng của chúng ta.  

Dưới bóng tối khổng lồ của nó, chúng ta có thể thấy rằng tất cả những mối quan tâm của chúng ta 

- lớn và nhỏ - về những thứ thoáng qua thực sự không đáng kể hơn khói thuốc trong không khí.  

 

oOo 

 

Hãy xem xét cô gái đã thu hút sự chú ý của mọi người trong cuộc sống xã hội của cô.  

Ý kiến của nhiều người thường giống nhau:  

"Vận may đã mỉm cười với cô!" “Cô có một cuộc sống thú vị!"  

Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết cô gái đó đã kết thúc như thế nào; cô ấy là nguyên nhân gây cay 

đắng cho rất nhiều người, trong sự khinh khi và ghen tị ở người khác ...  

Một đêm - vào buổi sáng rất sớm - cô ấy run rẩy trên đường trở về nhà sau một đêm khiêu vũ. Mặc 

dù trang điểm, khuôn mặt của cô cho thấy cô đang bị bệnh. Vài giờ sau, cô được chẩn đoán là bị 

viêm phổi rất nghiêm trọng, sau đó cô ở trong tình trạng nửa sống nửa chết.  

Tối hôm sau, một trò trớ trêu của số mệnh, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất đã mang đến cho 

cô một chiếc áo mới tuyệt đẹp mà gần đây cô đã mua để mặc vào tối hôm đó.  

Bệnh nhân đã muốn ngắm nhìn chiếc áo nên họ phải treo nó ở một vị trí mà cô có thể nhìn thấy nó 

cùng với các món phụ tùng phù hợp cho một chiếc áo tuyệt vời. Màn đêm buông xuống và cơn sốt 

đang ăn mòn cô gái trẻ, trong cơn mê sảng cô như đang nhìn thấy những người bạn thân nhất của 

mình nhảy múa.  



Nhịp điệu của âm nhạc nghe được từ xa dường như là âm nhạc của bữa tiệc mà cô dự định tham 

dự.  

Đúng rồi... những cô gái khác đang cười... những cô gái khác đang nhảy... Đối với họ cuộc sống 

thật ly kỳ!  

Một giọng nói trong nội tâm đột nhiên làm gián đoạn suy nghĩ cay đắng của bệnh nhân: "Chà, cho 

đến nay điều này đã được dành cho bạn! "  

"Ồ! Cô ấy đã trả lời trong khiếp sợ. Nhưng chẳng lẽ tôi sẽ không trở về đời sống trước của tôi, với 

phim ảnh, nhà hát, điệu nhảy, những chuyến đi xe, các tổ chức xã hội, các bữa tiệc và canh bài? 

Chẳng lẽ tô không thể tham dự bất kỳ chuyến đi xa nào nữa, hoặc cưỡi ngựa, và tôi sẽ không thể 

mặc lại chiếc áo khoác lông mới của mình nữa sao? Thế còn chiếc áo mới tuyệt đẹp mà họ mang 

đến cho tôi tối nay, tôi sẽ không thể nghe người ta nói là tôi làm lu mờ tất cả những cô gái khác 

sao?  

Khi cô trở nên mê sảng từ cơn sốt càng tăng, suy nghĩ của cô càng trở nên phi lý. Cô đã nhìn thấy 

mình chết, được khâm liệm trong bộ áo mới lộng lẫy mà cô rất háo hức mặc ở nơi công cộng.  

Nhưng kiểu áo này lại làm cho cô đau khổ biết bao! Cô cảm thấy khó chịu thế nào ấy khi nhìn thấy 

chiếc áo lộ ra và xác chết của cô bị phơi bày ra sao!  

Trong cơn mê sảng, cô đã khóc đòi một chiếc áo khác và người giúp việc mang cho cô những 

chiếc áo khác, những chiếc áo cũng lộ liễu không kém.  

Thật là một cực hình! Cô không nhìn thấy giải pháp nào.  

Ngay sau đó cô tỉnh lại. Đó là lần cuối cùng. Cô không chú ý đến những người xung quanh. Ánh 

mắt hấp hối của cô chăm chú buồn bã ở phía sau căn phòng. Cô nhìn thấy những chiếc tủ to lớn 

chứa đựng những bộ quần áo rõ ràng đã mang lại cho cô rất nhiều thành công. Đôi mắt cô lang 

thang trên chiếc áo, được chuẩn bị một cách rất đẹp với tất cả sự lộng lẫy của nó.  

Người thân của cô giải thích ánh mắt đó theo những giấc mơ thông thường của cô và cởi bỏ chiếc 

váy, họ nói để an ủi cô:  

"Em sẽ thấy em sớm có thể mặc nó ở nơi công cộng!"  

Với nỗi buồn khủng khiếp, cô gái bất hạnh trả lời:  

"Tôi sẽ không bao giờ muốn! ... Tôi thà thấy nó bị đốt đi! ... Chiếc áo và mọi thứ!  

Đôi mắt cô, bắt đầu sáng lên, nhìn lại tủ quần áo. Họ tin rằng cô ấy đang mê sảng, nhưng sau đó 

cô nói thêm "Tôi muốn xưng tội!"  

Vị linh mục đã không đến kịp. Cô đã vượt qua ngưỡng cửa mà nơi ấy không một ai trở lại, nhưng 

bây giờ thống hối và tin rằng cuộc sống của cô là một sự phá sản khủng khiếp.  

 

oOo 

 

Bây giờ, nếu bạn đang lắng nghe và coi mình là một người thông minh và đặc biệt nếu bạn không 

phải là phụ nữ, có lẽ bạn chắc chắn sẽ nói một cách coi thường, “điều này không liên quan gì đến 

tôi”! Nhưng bạn đã nhầm.  



Thật ra, dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, có văn hóa, trí thức, nghệ sĩ, một nhà tổ chức quy mô lớn; 

câu chuyện của cô gái bướng bỉnh tội nghiệp luôn khao khát sự sang trọng và thời trang cũng khiến 

bạn quan tâm.  

Tất nhiên, thời gian và sức lực của bạn không thể bị chiếm đoạt bởi những vấn đề không đáng kể 

như của cô gái đó. Những thứ chiếm thời gian và năng lực của bạn sẽ là các vấn đề về trí tuệ, tài 

chính, nghệ thuật, chính trị, khoa học, hay thương mại. Những điều ít nhiều quan trọng đối với thế 

giới.  

Nhưng, đã bao nhiêu lần bạn để những vấn đề thế gian trở thành nỗi ám ảnh với bạn! Như John 

Colombini hoặc ông chủ ngân hàng đã làm, cho phép chúng chiếm đoạt cuộc sống của bạn, khiến 

bạn quên bạn có một linh hồn bất tử, điều này quan trọng với bạn hơn nhiều so với phần còn lại 

của sáng tạo. Làm cho bạn quên rằng bạn là một đứa trẻ của Thiên Chúa, và do đó, bạn nên đánh 

giá công việc, nỗ lực của bạn, thế giới và mọi thứ, từ tầm cao của quan điểm siêu nhiên của Thiên 

Chúa.  

Dừng hoạt động sôi nổi của bạn trong giây lát - như John Colombini đã làm - để lấp đầy cuộc sống 

của bạn với những giá trị không tận cùng với trần gian này.  

Đáng tiếc cho những người háo hức với những thứ không có giá trị ở thời điểm chúng ta lìa cõi 

thế.  

Bây giờ chỉ nghĩ về những lời bất hủ của Thánh Augustinô, "Chúa đã tạo ra chúng con cho chính 

Chúa, lạy Chúa, và tâm hồn của chúng con không ngừng thổn thức cho đến khi được yên nghỉ 

trong Chúa."  

Từ nhận thức có ý thức về sự thao thức của tâm hồn bạn sẽ dẫn đến sự khao khát có ý thức về 

Chúa và nếu sự khao khát này làm cho tâm hồn bạn run rẫy, có lẽ không bao giờ linh hồn bạn thất 

bại được. Trái lại, sự khao khát Thiên Chúa của bạn, ước muốn "những điều trên" của bạn, sẽ khiến 

bạn tiếp tục soãi cánh đại bàng đến độ cao, nơi tâm hồn bạn sẽ phải chịu duy nhất một nỗi đau; … 

…nỗi đau vì biết Chúa quá muộn, quá muộn.  

 

  



 

   

PHỤ LỤC 3 

 

KIỂM THẢO LƯƠNG TÂM - ĐÊM ĐẦU TIÊN 
 

[Do Khóa Trưởng hướng dẫn] 

  

CHÚA GIÊSU NÓI VỚI BẠN:  

 

Chào con, Thầy để ý đến con, trong số nhiều người, và Thầy đã gọi con để dành ba ngày với Thầy, 

bởi vì Thầy muốn và bởi vì Thầy yêu thương con. Thầy cần con... Nhưng đừng lo lắng, đừng sợ... 

Thầy là Chúa của con và muốn là bạn với con.  

Những ai thực sự biết Thầy đều nhận ra rằng ách của Thầy thì dễ dàng và gánh của Thầy thì nhẹ 

nhàng... Thế giới đòi hỏi ở con nhiều hơn Thầy.  

Hãy điềm tĩnh! Hãy nghĩ về tình huống nầy! Thầy mời gọi con cảm nhận sự an bình... Con đang 

ở khóa Cursillo weekend!   

Không phải vì hoàn cảnh, hoặc bạn hữu, hoặc người đồng hành, hoặc bất cứ điều gì, bất cứ ai trên 

đời nầy mang con đến đây.  

Đó là Thầy, người đã gọi con và đã chuẩn bị buổi gặp gỡ nầy với tình yêu và hy vọng. Thầy hằng 

mong đợi ba ngày nầy, để nếu con muốn, con có thể đem một ý nghĩa mới vào cuộc đời của con.  

Sự tỏ bày của Khóa Cursillo cuối tuần tùy thuộc vào: sự nhiệt tình, cống hiến, tinh thần yêu thương 

và tất cả những gì con  đóng góp vào.   

Hãy tin tưởng nơi những người bạn của con và hãy kiên nhẫn. Đừng vội bày tỏ ý kiến trước. Hãy 

thi hành phần mình và cố gắng tối đa để thu lượm mọi thứ trong ba ngày nầy.   

Cố gắng trở nên là người hạnh phúc nhất, lạc quan nhất, can đảm nhất, và là người bạn tốt nhất 

của tất cả mọi người ở đây.  Cởi mở lòng trí con cho tất cả and hãy là người than thiện nhất đối 

với mọi người. 

Hãy để lại đằng sau cái thanh danh, gia đình, và môi trường của con. Hãy trở nên khí cụ thông 

truyền sứ điệp đến những ai vẫn chưa biết sống trong tình bạn và Ân Sủng.  

Dùng thì giờ của con một cách khôn ngoan.   

Nếu con  đóng góp sự nhiệt thành, sự dấn thân và tinh thần yêu thương của con, con sẽ sống ba 

ngày trong Ân Sủng đặc biệt. Thầy hy vọng con không phí phạm thì giờ quí báu của mình. Đừng 

hoang phí nó; nổ lực của con cần thiết cho hiệu quả của Khóa-Ba-Ngày. Đừng phụ lòng nỗ lực của 

mình!  

Hãy nghĩ đến sự thật là nhiều người ở ngoài kia đang cầu nguyện và hy sinh chính họ cho con và 

cho khóa Cursillo để chúng ta có cơ hội nhìn đời sống với một nhãn quan mới.  

Đừng làm suy giảm lời cầu nguyện và hy sinh của các anh chị em đó.   

Hãy đặt tốc độ với quyết tâm và nhiệt tình.   

Đối với mọi điều con muốn, con có một đối tượng thường trực ở đây tại Bí tích Thánh Thể.  



Cho tới bây giờ, trong nghề nghiệp, trong việc học tập, trong việc làm, con em được tụ hội hay 

phân tán? (Mathêu 12:30) Trong việc giải trí và thì giờ rảnh rỗi của con thì sao? Trong tất cả những 

điều nầy, con có bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn cho chính mình không?  

Để ý rằng bây giờ Thầy coi các con là BẠN HỮU của Thầy, và... sự bất trung của những người 

Bạn là điều làm tâm can Thầy đau đớn hơn cả.  

Từ bây giờ trở đi Thầy tìm kiếm tinh thần và năng lực, lòng tha thiết và nhiệt huyết; sự dấn thân 

của con. Một Kitô hữu không nên trông buồn rầu.  

Hãy cố gắng vui lên.  

Nếu con muốn, con có thể.  

Từ bây giờ trở đi, Thầy trông cậy nơi con, nơi BẠN!  

Và con, ai hoặc cái gì con cậy dựa vào?  

  

  

  

  



 

   

 

 

 

PHỤ LỤC 4 

 

LỜI NGUYỆN CỦA CHÚNG TA TRONG THÁNH LỄ 
 

[Dẫn bởi Khóa Trưởng] 

  

Đây là  lúc dâng lời nguyện lên Chúa cho các nhu cầu của chúng ta. Đây là thời điểm Chúa đặc 

biệt để ý đến sự cầu khẩn của chúng ta. Dẫu cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ hay yếu đuối trong 

lúc nầy. Dẫu cho tầm nhìn về sự việc của chúng ta rõ ràng hay mập mờ, hãy tận dụng thời điểm 

nầy.  

  

Sau mỗi lời cầu nguyện, xin thưa: "Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con".   

 

Chúng ta cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, cho đức Giám Mục… (Tên), cho Giáo Hội Hoàn Vũ, cho 

Giáo Hội (Tên giáo phận nơi tổ chức khóa Cursillo)... [Chúng ta cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

 

Cầu cho tất cả chúng ta ở đây, Lạy Chúa xin giúp chúng con trở nên bạn hữu, xin tỏ cho chúng 

con tư tưởng và đường lối của Chúa... Xin đừng để chúng con quay lưng lại với Ân Sủng của 

Chúa... [Chúng ta cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

 

Cầu cho những ai cần sự trợ giúp của Chúa và cho những ai tin rằng họ không cần... [Chúng ta 

cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

 

Cầu cho những "nhu cầu riêng". Đối với một số người, đó là vợ (hoặc chồng), hay là bạn gái (bạn 

trai) hoặc công việc... con cái ... sơ sở làm ăn của họ... Cho bất cứ điều gì - Lạy Chúa, Chúa đã 

biết rõ đó là gì, ngay cả nếu là điều dại dột... bởi vì những điều ấy không còn ngớ ngẩn khi thưa 

lên cùng Chúa... [Chúng ta cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

 

Cầu cho những vấn đề mà mỗi người chúng con đang gặp phải, Và cho người cảm thấy họ không 

có vấn đề nào phải đương đầu... [Chúng ta cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

 

Cầu cho những người can đảm nhất và những người thiếu can đảm trong chúng con... cho những 

người khôn ngoan nhất và những người thiếu khôn ngoan trong chúng con. Chúng con cầu xin 

Chúa, Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con tìm ra điều Chúa muốn chúng con tìm... Ân Sủng của 

Chúa... là hạnh phúc đích thực của chúng con... [Chúng ta cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  



Chúng con cầu xin cho những ai không biết chúng con đang cầu nguyện và hy sinh cho chúng con 

và sẽ tiếp tục dâng những hy sinh trong ba ngày nầy... để xin Chúa tuôn đổ Hồng Ân Chúa trên 

chúng con... [Chúng ta cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

 

Chúng con chưa biết nhau nhiều, nhưng rất có thể có những người trong chúng con có cha hay 

chồng, mẹ hoặc vợ, con, anh chị em, hay bạn hữu... đã ra đi vào cuộc sống vĩnh cửu...  Xin liên 

kết tâm linh tất cả chúng con, để cầu nguyện cho những người đã khuất... [Chúng ta cùng cầu 

xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

 

Chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa xin giúp chúng con nhìn thấy… một cách tỏ tường... rằng chúng 

con có thể thấy mọi việc một cách rõ ràng... và biết rằng Chúa đã kêu mời chúng con đóng góp 

“sự hăng hái, nhiệt tâm và tinh thần yêu thương" của chúng con, xin giúp chúng con không tiếc 

kiệm những sự ấy, nhưng... xin giúp chúng con... nhìn thấy... nhìn thấy tỏ tường... mọi việc tỏ 

tường... xin giúp chúng con không khép kín trí óc và tâm hồn của mình trước Ân Sủng của Chúa 

nữa... [Chúng ta cùng cầu xin…] 

… Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.  

  

  

  



 

   

PHỤ LỤC 5 

 

CHÚNG TA THÀNH LẬP CÁC NHÓM 
  

[Ghi chú: Các Trưởng Nhóm và Thư Ký Bàn đã được người Khóa Trưởng và Toán Trợ Tá chọn 

trước khi khởi sự khóa trong buổi họp trợ tá đầu tiên vào tối thứ Năm.  

Trưởng Nhóm là người có khả năng đảm nhận vai trò của mình. Khi người Khóa Trưởng trình bày 

cho cả khóa, người Trưởng Nhóm có trách nhiệm đoan chắc hiểu rõ điều đã nghe và chuẩn bị cho 

việc làm bản tóm lược và vẽ tranh. Trước mỗi Bài nói, người Khóa Trưởng hỏi để biết tất cả mọi 

người hiện diện đầy đủ trong bàn và người Trưởng Nhóm hoặc Thư Ký trả lời cho biết. Vai trò 

của họ, như chức danh đã đề nghị, nhằm bảo đảm rằng mọi việc trong bàn được thực hiện.  

Nếu, đôi khi xảy ra, người được chọn không sống theo mong đợi, không có gì được thực hiện. 

Điều thường xảy ra là người khác trong bàn sẽ chịu trách nhiệm thay.  

Người Thư Ký, ngoài việc ghi chú cho riêng mình, cần làm bản tóm lược cho cả bàn.  

Vai trò của người Trưởng Nhóm và Thư Ký cũng được giải thích thêm ở Phụ Lục 11.] 

  

Bài nói của Khóa Trưởng trước Bài "Lý Tưởng"  

 

Cầu kinh Chúa Thánh Thần.  

Giải thích về Nhóm Bàn (Decuria) và việc cấu thành:  

▪ Để làm cho công việc hiệu quả hơn và nhờ vậy chúng ta có thể được phong phú hóa bằng các 

đóng góp của tất cả, chúng ta sẽ thành lập các nhóm mà chúng ta gọi là Nhóm Bàn, và cho mỗi 

nhóm một tên riêng.  

▪ Đặt nhẹ chức danh vai trò người Trưởng Nhóm và Thư Ký.  

▪ Giải thích việc tách riêng các tân Cursillistas, những người cùng chung khu xóm, tuổi tác, nghề 

nghiệp, vv... nhằm đa dạng hóa tình bạn giữa tất cả mọi người.  

• Giới thiệu và "trình diện”. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm quen với nhau và biết ai là ai. [Đây là 

cách sử dụng ngôn ngữ để giải thích cách thức giới thiệu được thực hiện. Lý do là để mọi người 

chú ý đến người được giới thiệu, tên gì và nhìn ra sao. Điều này mất vài giây cho người đó đứng 

lên để được nhìn thấy, chứ không đứng lên và ngồi xuống ngay lập tức. Để “khoe” người ấy. Một 

số người sẽ đứng lên và làm những cử chỉ vui đùa như thể họ là người nổi tiếng, v.v...] 

Trong lúc mọi người ngồi; Chúng ta đọc đọc to họ và tên của mỗi tân Cursillista, người đó đứng 

lên. Không cần phải giới thiệu nghề nghiệp, tình trạng gia cảnh, số con cái hoặc nơi họ sinh sống 

để tránh việc "trình diện" thành cuộc "diễn hành phô trương". Sau khi đọc tên thành phần của mỗi 

Nhóm Bàn, chúng ta chỉ cho họ biết tên Nhóm Bàn của họ. (Vỗ tay).  

Trước khi công bố về các Nhóm Bàn, các Trợ tá phải đứng sẵn ở bàn đã được sắp xếp để họ khỏi 

phải đi tìm bàn sau này.  

Khóa Trưởng sẽ giải thích rằng sau bữa cơm tối mỗi ngày các Nhóm Bàn sẽ tập trung lại để sinh 

hoạt chung và chia sẻ những ý tưởng chính về Bài Nói mà nhóm đã đồng ý với nhau. Vì vậy, cần 

ghi chép và chuẩn bị bản vẽ của các Bài Nói.  



Giải thích rằng các ý tưởng chính của các bài Rollos được miêu tả trên bức tranh (hai Rollos vào 

buổi sáng và ba vào buổi chiều.)  

Nếu có ai gặp khó khăn trong việc ghi chép, đừng lo, họ cần chăm chú lắng nghe là được.   

Người Khóa Trưởng nên cho biết rằng chúng ta có: kẹo, kẹo cao su, thuốc uống thông dụng, vv...  

Đọc và giải thích câu chuyện về "Giáo Sư Cook" và ứng dụng câu chuyện vào khóa Cursillo.  

(Xem Phụ lục 6)  

  



PHỤ LỤC 6 

 

GIÁO SƯ COOK  

[Người đầu bếp chuyên nghiệp] 

 
Có chuyện kể rằng: tại thành phố New York, nơi có nhiều chuyện xảy ra, ngôi trường của đầu bếp 

Cook chiếm nguyên hai tầng lầu của một cao ốc. 

Người này trở nên nổi tiếng nhờ công thức nấu ăn; các món ăn của ông được ưa chuộng, và các 

lớp học của ông cũng vậy, thường có nhiều người quan trọng đến ghi danh học như một thú tiêu 

khiển và học nấu ăn vì ước muốn thời trang. Trong căn phòng dành cho các khóa học của mình, 

có các nhà bếp được trang bị đầy đủ cho mỗi học viên, cũng như có một phụ bếp cho mỗi học viên 

đã ghi danh, để cắt khoai tây, hành, v.v… 

Người này đã trở nên nổi tiếng vì công thức nấu ăn và các món ăn ngon mà ông ta chuẩn bị với sự 

giúp đỡ của các học viên của mình, bởi vì mỗi lớp học cơ bản là thực hành. Ông ấy hướng dẫn qua 

micro và mọi người, lắng nghe và làm theo những gì ông ấy nói, để chuẩn bị những món ăn thú vị 

của ông. 

Nhưng không phải chỉ có thế. Ông ấy luôn đưa ra số lượng chính xác để sử dụng tùy thuộc vào số 

thực khách, để khi lớp học kết thúc, mỗi học viên đều làm được một bữa ăn hoàn chỉnh (món khai 

vị, món chính, và món tráng miệng.) 

Và lớp học chưa kết thúc ở đây, bởi vì người phụ bếp sẽ dọn mọi thứ mà học viên đã chuẩn bị sau 

buổi học đem về nhà của học viên đó. 

Hãy tưởng tượng nếu đầu bếp Cook nói "bây giờ chúng ta phải thêm một ít đường" mà học viên 

thêm một chút muối, hoặc nếu anh ta sử dụng giấm thay vì dầu; thì cuối cùng anh ta sẽ không có 

một món ăn hấp dẫn, mà hoàn toàn ngược lại ... 

Giải thích: 

"Câu chuyện" này thích hợp với chúng ta bởi vì trong Cursillo, điều tương tự xảy ra. Tại mỗi thời 

điểm, người hướng dẫn sẽ nhắc nhở việc cần phải làm để hoàn thành mục đích của khóa, việc đó 

không giống như chuẩn bị một bữa ăn ngon, nhưng một khay đầy các ý tưởng sáng suốt nhằm giúp 

thắp sáng con đường đời của bạn. 

• Những gì chúng ta bỏ vào là những gì chúng ta sẽ nhận được 

• Người sẽ ăn món đã được chuẩn bị... là mỗi người chúng ta. 

Để kết luận nếu được cho phép, tôi muốn chỉ ra một vài điều có thể giúp bạn sống khóa cuối 

tuần một cách trọn vẹn hơn. 

• Đừng hình thành một định kiến quá sớm. 

• Tin tưởng người đã đem bạn đến, luôn tin cậy vào Chúa và chúng tôi là người Ngài đã giao 

phó trách nhiệm. 

• Sống khóa cuối tuần để sử dụng nó sau này như một tiêu chuẩn cho cuộc sống của bạn. 

• Đóng góp nhiệt tình, tận tâm và tinh thần yêu thương. 

• Hãy để tất cả những điều tốt đẹp bên trong bạn được lộ diện như hạt sương xuất hiện vào một 

đêm quang đãng sau một ngày âm u..  



PHỤ LỤC 7 

 

PHIẾU SỞ THÍCH 
 

[Các sinh hoạt giải trí và sở thích] 

 

Giải thích phiếu Sở Thích (Khóa Trưởng). 

 

[Khóa trưởng giải thích rằng chúng ta muốn họ ghi xuống những điều họ quan tâm và sở thích để 

giúp người khác hiểu nhiềi về họ hơn.  Được dùng để tạo không khí cho Nhóm (Decuria)] 

Khóa Trưởng sẽ: 

 

• Giải thích mục đích của phiếu sở thích và cách điền (trợ tá và linh hướng  cũng cần phải 

điền) 

 

• Nói với họ, sau khi điền xong, các phiếu này sẽ giao cho Trưởng nhóm hoặc Thư ký của 

nhóm và sẽ được thu lại trước Bài nói (Rollo) kế tiếp. 

 

• Vào ngày cuối của khóa chúng ta sẽ có một danh sách họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email 

của tất cả mọi người tham dự khóa. 

 

• Điều quan trọng là thông tin cần rõ ràng. Một lời khuyên: xem lại các phiếu sở thích trước 

khi để sang một bên, để xem còn có gì thiếu hoặc viết không rõ. 

 

Phân phát các giấy viết, bút chì, bút vẽ màu, tẩy, gọt viết chì, vv... để hoàn tất các tranh vẽ. 

 

Sau đó, công bố giờ nghỉ giải lao. Đề nghị  các nhóm dùng thời gian tự do này để tự  sắp xếp trong 

nhóm của mình, lựa chọn cách thực hiện bản tóm lược và tranh vẽ, để duỗi tay chân và thanh thản 

đầu óc. 

 

Một ý tưởng hay là chơi banh, các trò chơi, vv... khi giờ giải lao bắt đầu. 

 

  



PHIẾU SỞ THÍCH 

 

Khóa số:    

Địa điểm khóa:    

Họ tên:   _ 

Điạ chỉ:   _ 

Thành phố:  Postal Code (mã bưu điện):    

Nghề Nghiệp:   _ 

Telephone (số điện thoại):  Cell (điện thoại di động):   ____ 

Ngày sinh: ngày:  Tháng:  Năm:   ____ 
 

Tình trạng hôn nhân:   Số con   ___ 

 

                   HOẠT ĐỘNG 

Âm Nhạc: 

Cổ điển 

Hiện đại 

Dân Ca 

Đồng Quê (Cổ nhạc, cải lương) 

Khác 

 

Sân Khấu: 

Kịch, tuồng 

Hài kịch 

Kịch âm nhạc 

TV 

Phim ảnh 

Khác 

 

Điêu khắc (tạc tượng) 

Hội họa 

Nghệ thuật điển ảnh 

Sưu tập 

Khác 

 

Văn học 

Thơ ca 

Văn xuôi 

Tạp Chí 

Tiểu thuyết hư cấu 

Tiểu thuyết không hư cấu (tiểu thuyết người thật việc thật) 

Truyện khoa học viễn tưởng 

Truyện sát nhân bí ẩn 

Tiểu thuyết lịch sử (dã sử) 

Truyện trinh thám 

Khác 

 



Thủ Công 

Gia công đồ gỗ 

Đan len 

Móc len 

Khác 

 

Thể Thao 

Bóng bầu dục (Hoa kỳ 

Bóng rổ 

Túc cầu (đá banh) 

Trượt tuyết 

Trượt băng 

Rugby (bóng bầu dục_Anh, Úc) 

Khúc côn cầu 

Quần vợt 

Xe đạp 

Lái xe hơi 

Lái xe mô-tô 

Cưỡi ngựa 

Thể dục thẩm mỹ 

Thể dục 

Bắn súng 

Săn 

Câu cá 

Đi bộ trong rừng, trèo núi 

Chạy bộ 

Trượt pate 

Gôn 

Đi thuyền 

Bơi 

Trượt tuyết bằng xe 

Bóng bàn 

Bida 

Khác 

 

Trò chơi trong nhà 

Trò chơi trên bàn cờ 

Bi da 

Trò chơi ván trượt?? 

Cờ 

Trò chơi điện tử 

Bài 

Khác 

 

 

 

 

Tất cả thông tin thu thập ở đây được được giữ kín và sẽ không được chia sẻ bên ngoài Khóa. 



PHỤ LỤC 8 

 

PHẦN NÓI CHUYỆN CỦA KHÓA TRƯỞNG SAU BÀI NÓI "SÙNG ĐẠO" 
 

Ngay sau Bài nói Sùng Đạo, trước lời Nguyện Tạ Ơn, với cung giọng đầy tự tin nhằm truyền sự 

tin tưởng  nơi người nghe, và một cách cách chân thành, người Khóa Trưởng nói: 

"Giờ đây các anh/chị đang bắt đầu nhận thức rằng Khóa Cursillo là một sự kiện nghiêm túc. Nơi 

đây chúng ta sử dụng hữu hiệu thời gian của chúng ta chứ không chỉ đùa cho qua giờ… ". 

Tất cả quý anh/chị đều nỗ lực để đến đây, một số quý anh/chị đã phải xin nghỉ phép nơi làm việc, 

những người khác để lại gia đình, bạn hữu ở nhà, vài người có lẽ phải gác lại việc giải quyết các 

vấn đề quan trọng trong vài ngày. 

Nhưng tôi hy vọng rằng, quý anh/chị không có cảm tưởngnhư một Cursillista mà chúng tôi có cách 

đây ít lâu, cũng vào thời điểm này của khóa, nói rằng anh ta đã có một thời gian thoải mái và anh 

ta thấy hài lòng vì đã đến khóa, nhưng anh ta nhớ chuyến đi đến... (Dùng một nơi quen thuộc của 

Phong Trào địa phương) là nơi anh ta có một thời gian thú vị hơn. 

Điều này xẩy ra vì anh ta không nắm được bất cứ điều gì đã được trình bày. Thực tế là anh đã có 

mặt trong khóa Cursillo nhưng anh ta đã không sống với khóa học chút nào. 

Để sống khóa Cursillo, điều cần thiết là quý anh/chị mở lòng. Đây là điều tùy thuộc hoàn toàn vào 

quý anh chị, bởi vì tâm trí chỉ có thể được mở ra từ phía bên trong. 

Cũng giống như một cái chai trôi trên đại dương. Dù nước có nhiều đến đâu xung quanh nó, nếu 

chúng ta không mở nút chai, thì không một giọt nước nào có thể lọt vào bên trong. 

Chúng ta hãy mở nút chai ra! Hãy để cho nó mở ra ít nhất là trong ba ngày này. Rồi chúng ta sẽ 

thấy. 

Có thể một số quý anh/chị cảm thấy mình đang đi những bước đầu tiên trên con đường Cursillo 

nhưng, dầu với lòng mong ước để bắt đầu, quý anh/chị vẫn cảm thấy dường như có điều gì đang 

ngăn cản mình. 

Có lẽ điều đang xảy ra giống như một cô gái đã từng sống trong ngôi làng của mình và nay di 

chuyển đến thành phố để giúp việc cho một nhà nào đó. Khi bà chủ nhà nhận ra cô gái vẫn mang 

đôi giày cũ, bà đã mua cho cô một đôi dép mới. 

Trên đường về nhà sau khi mua sắm, bà chủ nhận ra rằng cô gái còn lẽo đẽo đi sau bà và cô đi rất 

chậm. Khi đó bà chủ mới nhận ra rằng đôi dép vẫn còn cột lại với nhau bằng sợi dây mà cô vẫn 

chưa cắt nó ra. 

Có lẽ một số quý anh/chị cũng ở trong tình trạng tương tự, bởi vì một số hoàn cảnh quý anh/chị 

đang phải đối phó trong cuộc sống của mình, quý anh/chị đang mang đôi dép còn bị cột chặt với 

nhau bằng sợi dây và đó là điều ngăn cản quý anh/chị bước theo nhịp của Cursillo. 

Giải pháp thật đơn giản: hãy cắt bỏ sợi giây đó! 

Những gì xảy ra trong khóa cuối tuần Cursillo là chúng ta đang được tắm cơn mưa của Ân Sủng 

thật sự, và có thể là một số người đang bước đi dưới cơn mưa Ân Sủng này với một chiếc dù mở 

rộng. 



Nếu chúng ta muốn được ngập trong Ân Sủng... chúng ta cần khép chiếc dù của mình lại... 

Trong một số làng nhỏ, linh mục chỉ có thể đến đó vài tiếng đồng hồ trong tuần. 

Đó không phải là tình huống của chúng ta ở đây. Ở đây có vị linh mục dành riêng và sẵn sàng cho 

chúng ta. Hãy tận dụng cơ hội này, đến và nói chuyện với ngài, lãnh nhận bí tích hòa giải, hoặc 

chỉ đến để biết ngài. 

 

Lựa chọn để chọn đức tin 

Có thể quý anh/chị chưa từng gần gũi với người mà quý anh/chị không hề quen biết, những người 

đang cầu nguyện, và nghĩ đến tất cả quý anh/chị để khóa Cursillo này dành cho quý anh chị, cũng 

như đã được dành cho họ: 

Tìm thấy hạnh phúc thực sự của họ; một giải pháp mãi mãi cho cuộc sống của họ. 

Cursillo là một cơ hội để chọn đức tin. 

Đức tin là gì? Tôi sẽ bắt đầu với một ví dụ: 

Hãy tưởng tượng tôi và... (nêu tên một trong các trợ tá của khóa học) làm việc trong cùng một 

công ty. Vào một buổi trưa thứ bảy tôi nhận ra rằng tôi đã để quên cặp kính trong văn phòng và 

tôi quyết định đến sở để lấy. 

Người gác cổng mở cửa cho tôi và tôi tận dụng dịp này giải quyết số hồ sơ đang chờ. Sáng thứ 

Hai, khi đến sở tôi thấy có một sự huyên náo lớn; một vụ trộm lớn xảy ra trong công ty vào cuối 

tuần đó, và cảnh sát thẩm vấn người gác cửa, và anh ta khai rằng không có ai vào sở hôm thứ bảy, 

nhưng khi thấy tôi đến, anh ta nhớ lại là có thấy tôi ở đó, và ở khá lâu. Anh ta báo với cảnh sát và 

họ bắt tôi. 

Bạn tôi bênh vực tôi và bào chữa cho tôi với các đồng nghiệp khác bởi vì anh ta tin rằng tôi không 

phải là một người ăn cắp… Tuy nhiên, có những đồng nghiệp khác bình luận: " Để ý đi, gần đây 

anh ta tiêu sài rất nhiều, và mới đây anh ta đi một chuyến đi xa nữa..." 

Điều này làm phiền bạn tôi không ít, nhưng anh ta vẫn tin rằng tôi là người vô tội. Tất cả những 

điều này đã được đăng báo, và tôi vẫn còn ở tù.  Bạn tôi bắt đầu hoài nghi, và nghĩ rằng anh ta có 

nguy cơ biến mình thành một người ngu xuẩn trước công chúng nếu cuối cùng tôi là thủ phạm. 

Nhưng anh ta vẫn suy nghĩ và tự nhủ, "Không... anh ấy không thể làm điều đó, tôi tin chắc như 

vậy..." 

Cuối cùng cảnh sát tìm ra tên trộm thật. 

Cảnh sát thả tôi ra và chỉ đơn giản nói: "Chúng tôi xin lỗi." 

Hãy giả sử rằng trong thời gian này bạn tôi được xem đoạn phim tên ăn trộm thật đang hành sự.  

Nếu thế thì sẽ không có công trạng gì trong việc anh bạn biện hộ cho tôi, bởi vì anh ta đang bào 

chữa cho một việc đã chắc chắn. 

Công trạng của anh bạn dựa trên sự thật là khi anh ta càng lưỡng lự mãnh liệt bao nhiêu về việc 

tôi có phạm tội hay không, thì anh ta càng tái khẳng định sự xác tín của anh ta vào tôi bấy nhiêu. 

Khi một người có niềm xác tín như thế vào người khác, nó tạo ra một sự gắn bó sâu xa để liên kết 

họ. 



Hãy để ý rằng điều làm chúng ta xa cách Chúa là sự nghi ngờ lớn lao, và chắc chắn rằng Chúa đã 

đặt chúng ta vào nơi mà chúng ta có niềm tin nơi Ngài, đó là điều nối kết chúng ta với Ngài hơn 

cả.  

Chúng ta có thể biết chắc chắn là chúng ta yêu một ai đó; nhưng để tin rằng chúng ta được ai yêu 

thì chúng ta phải có niềm tin vào người đó. 

 

KHÓA CUỐI TUẦN CURSILLO MÀ CHÚNG TA ĐANG THAM DỰ TẠO SỰ DỄ DÀNG VÀ 

CHO CHÚNG TA SỰ LỰA CHỌN ĐỂ CÓ ĐỨC TIN 

 

Quý anh/chị biết rằng người phi công phải thử các động cơ trước khi cất cánh. 

Tôi kêu mời quý anh/chị cũng thử động cơ của mình. 

Thời điểm đã đến để thực hiện một quyết định và chúng ta có hai lựa chọn: 

Bước một cách trọn vẹn vào khóa học với sự nhiệt thành, tận tâm và một tinh thần yêu thương 

hay… chỉ hiện diện trong khóa học như những cái bàn, cái ghế... chúng đã có mặt trong nhiều 

khóa học và... chẳng học được điều gì. 

HÃY TẬN DỤNG TỐI ĐA! Hãy để cho khóa Cursillo thấm vào anh/chị và tôi cam đoan rằng 

anh/chị sẽ tìm thấy được điều anh/chị tìm kiếm: hạnh phúc của quý anh/chị. 

Không phải tất cả vấn đề của anh/chị sẽ đều được giải quyết, nhưng quý anh/chị sẽ tìm được 

phương cách để giải quyết chúng. 

 

CÂU CHUYỆN TRƯỢT TUYẾT 

 

Tôi xin kể cho quý anh/chị một câu chuyện để minh họa điều tôi muốn nói, 

Một nhóm thanh niên nam nữ quyết định đi trượt tuyết mùa đông tại ----- (lấy tên một khu nghỉ 

mát trượt tuyết quen thuộc với mọi người trong khu vực của bạn). 

Đến giữa buổi chiều, họ nghe thấy tiếng còi báo động về một cơn bão tuyết đang đến. Họ bắt đầu 

quay về nhà nghỉ vì họ đang ở khá xa chỗ đó. Khi họ khởi hành, thì cơn bão trở nên xấu hơn và họ 

gặp nhiều trở ngại để trở về nhà nghỉ. Họ tìm thấy một chỗ tạm trú và cùng lúc đó một thanh niên 

trong nhóm nhận ra rằng bạn gái của anh ta chưa đến nơi. Anh ta đợi cho đến khi nhóm người cuối 

cùng đến, nhưng bạn gái của anh ta cũng không về cùng với nhóm này. 

Khi trời bắt đầu tối và cơn bão trở nên dữ dội hơn, chàng trai quyết định đi tìm cô gái. Một số 

người bạn cũng mạo hiểm đi ra ngoài và quyết định cùng đi với anh ta, mang theo dây thừng và 

đèn pin sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Đường đi rất xấu và nguy hiểm vì cơn bão, đến 

nỗi cuối cùng bạn bè của anh quyết định bỏ cuộc, và họ đã cố gắng thuyết phục người bạn trai đó 

là “việc làm này đang trở nên rất nguy hiểm”, nhưng anh vẫn khăng khăng đi tìm bất chấp hiểm 

nguy. Cuối cùng anh tiếp tục một mình đi tìm cô bạn. 

Màn đêm buông xuống và nhờ ánh sáng của một tia chớp, anh nhìn thấy một hình dạng lờ mờ ở 

cuối đường mòn. Bất chấp nguy hiểm và khó khăn, anh tìm cách chạm được thân người đó và quả 

thực, đó là bạn gái của anh đang nằm bất tỉnh hoàn toàn. 



Anh ôm lấy cô và tìm cách đặt cô lên vai anh. Nếu thật khó khăn trên đường đi xuống, đường trở 

về, vì sức nặng của cô bạn gái còn tệ hơn nhiều. 

Bằng sự cố gắng siêu phàm, anh đã đưa được cô gái trở về nơi tạm trú một cách an toàn. Ở đó, anh 

đã gặp mọi người và kể cho họ về cuộc mạo hiểm của mình. 

Khi nghe câu chuyện của anh, người ta chia thành ba nhóm: 

• Những người đã bỏ cuộc và quay trở lại nơi trú ẩn trước đó chỉ trích người bạn trai rằng: 

"Hãy lắng nghe cách anh ta đang khoe khoang về những gì anh ta đã làm!" 

• Những người là bạn của anh thì thừa nhận họ đã hèn nhát, và ngưỡng mộ lòng can đảm của 

anh, 

• Và cô gái, đang từ từ tỉnh dần, nhưng vẫn lắng nghe những gì bạn trai cô đang nói, và thốt 

lên rằng: "Tất cả điều này là vì tôi, anh ấy đã làm tất cả điều này vì tôi." 

Bây giờ có lẽ bạn sẽ tự hỏi: tại sao anh ấy/cô ấy kể cho chúng ta câu chuyện này? 

Nhìn xem! Khóa học cuối tuần bây giờ đang ở cao điểm nhất của nó. Bạn sẽ nghĩ tất cả những 

điều này là cái gì? Bởi vì có lúc bạn kể cho chúng tôi những câu chuyện cười, mặt khác bạn nói 

với chúng tôi những điều nghiêm túc và rồi những câu chuyện kể... ồ, đó chỉ là về sự thật rằng một 

Đức Kitô sống động, bình thường và gần gũi, điều mà chúng tôi cố gắng sống và loan truyền, và 

điều đó chỉ có thể được loan truyền bằng cuộc sống, Ngài đang gõ cửa nhà chúng ta. Bạn có thể 

tìm thấy Ngài nếu bạn nói từ trong tận đáy lòng, như cô gái kia đã nói: TẤT CẢ LÀ VÌ TÔI !!! 

 

Những câu chuyện vui cười trong phòng ăn, sự chú ý của chúng tôi đối với các bạn, là chỉ để các 

bạn biết chính mình. Có nhiều người bây giờ đang cầu nguyện và dâng những sự hy sinh hãm mình 

của họ để bạn được gặp Chúa Kitô, một Chúa Kitô đã chịu đau khổ và chết trên thánh giá VÌ BẠN 

VÀ VÌ TÔI: Tất cả điều này là vì lợi ích của mỗi người chúng ta, vì vậy nếu bạn muốn tìm cách 

để mở ra và gặt hái cái tốt đẹp nhất của Cursillo, tất cả chỉ là câu hỏi cho bạn, để bạn hiểu cụm từ 

này sâu sắc và chính xác như thế nào đối với tất cả chúng ta: "TẤT CẢ LÀ VÌ TÔI.” 

Hãy nghĩ một chút về người đã mời bạn đến với khóa Cursillo này, tất cả những người đang cầu 

nguyện để ba ngày này sẽ là điểm khởi đầu cho một cách sống mới. Thiên Chúa đã dùng tất cả 

những người đó để cho tất cả chúng ta hiểu những gì Ngài đang làm cho tôi và cho các bạn. 

[Khóa Trưởng đọc Kinh Tạ ơn cho Bài “Sùng Đạo”] 

[Tiến hành đến nhà Nguyện.] 

 

 

 

  



 

 

 

 

PHỤ LỤC 9 

 

VIẾNG THÁNH THỂ SAU ROLLO SÙNG ĐẠO 

 

 

Khóa Trưởng mời mọi người đến gần bàn thờ (dưới chân Nhà Tạm), và tiếp tục đứng hoặc quì tại 

đó: 

"Lạy Chúa, này chúng con đây, những khoá sinh của khóa Cursillo... 

"Tất cả chúng con có đang sống trong Ân Sủng hay không? 

Điều này chỉ có Chúa biết... chỉ có Chúa biết ai trong chúng con đang sống trong Ân Sủng..." 

"Khi lần đầu thăm viếng một người quan trọng, điều hiển nhiên là chúng con không biết phải để 

tay mình ở đâu hoặc nhìn vào chỗ nào... mắt nhìn đâu... Và bây giờ chúng con đang ở trước mặt 

Chúa, lạy Chúa, lần đầu tiên trong khóa học này. Và Chúa là đấng cao trọng hết thảy... là đấng cao 

trọng nhất trên thế gian này, vì thế nên, chúng con… cũng không biết đặt tay mình ở đâu... nhưng 

Ngài, lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi điều về chúng con, và cũng bởi vì thấu hiểu chúng con... 

vâng, Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ cho chúng con..." 

"Lạy Chúa, sự thực là tất cả những điều về khóa Cursillo đang từ từ khơi dậy sự thích thú nơi 

chúng con... vâng, chúng con thực sự quan tâm bởi vì bây giờ chúng con nhận thức rằng tất cả mọi 

điều này, ... cả một sự sắp xếp Chúa đã làm mọi sự cho con..., Chúa đã làm việc này vì con, chỉ 

một mình con và bây giờ con đã hiểu hoàn toàn câu... TẤT CẢ LÀ VÌ CON!" 

"Thật vậy, lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con đi chệch khỏi con đường có niềm vui thật sự, con 

đường dẫn đến hạnh phúc thật sự... và chúng con luôn luôn hoặc gần như luôn luôn lạc đường và... 

bây giờ, bây giờ chúng con thấy rõ rồi... đó là... tất cả những điều này,  khi chúng con ý thức, 

chúng con muốn những điều Ngài muốn…” 

[Tiếp tục Viếng Thánh Thể có thể nói những gì bạn cảm thấy phù hợp tùy theo sự tiến triển của 

khóa cuối tuần Cursillo. Cần nhấn mạnh vào sự nhiệt tình, cống hiến và tinh thần yêu thương để 

tìm thấy những gì tất cả chúng ta khao khát.] 

Viếng Thánh thể phải được thực hiện một cách tự nhiên, không điệu bộ và thực sự nói chuyện với 

Chúa, để nó thấm nhập và gây nên một ấn tượng sâu sắc với các tân Cursillistas là những người 

chưa có thói quen viếng Thánh thể và tâm sự với Chúa. Chúng ta phải cho họ thấy điều này rất 

đơn giản khi chúng ta đặt tâm hồn vào và tin tưởng... 

Viếng Thánh Thể kết thúc với Kinh Lạy Cha. 

  

  



 

 

 

PHỤ LỤC 10 

 

Họp mặt các Nhóm Bàn (Decurias) 
 

 

Cầu Nguyện với Chúa Thánh Thần. 

• Sinh hoạt cuối cùng của ngày hôm nay trong phòng Rollo là một cuộc gặp gỡ đầy niềm vui 

bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại ngày đã qua, nhưng đây cũng là một việc nghiêm túc, 

bởi vì chúng ta phải tôn trọng những người chia sẻ là người sẽ giải thích những bản tóm 

lược và tranh vẽ của nhóm họ. 

• Những người nói không phải trình bày một rollo hay bài học, hoặc lời bình phẩm. Họ chỉ 

bày tỏ các ý tưởng căn bản của mỗi Rollo. 

• Nếu được, tôi sẽ gọi từng bàn một và anh/chị lên sẽ đọc bản tóm lược của Rollo mà tôi sẽ 

chỉ định và sau đó giải thích năm tranh vẽ có liên quan đến các Rollo ngày hôm nay: (Lý 

Tưởng, Ơn Thường Sủng, Người Giáo Dân trong Thế giới, Ơn Hiện Sủng và Sùng Đạo). 

Năm tranh vẽ trên một bích chương. 

• Không nhất thiết phải là người Nhóm Trưởng, hoặc Thư Ký lên trình bày; bất cứ ai trong 

bàn cũng có thể trình bày. 

Vào cuối giờ, Khóa Trưởng, trong khi giữ không khí đầy niềm vui của buổi sinh hoạt nhóm, sẽ 

đánh giá các bài trình bày và nói đùa rằng "Nó không đến nỗi tệ" nhưng chắc chắn sẽ khá hơn vào 

ngày mai...” rồi cho mọi người biết chúng ta sẽ vào nhà nguyện để chào Chúa trước khi về ngủ. 

 

  



 

 

 

PHỤ LỤC 11 

 

GẶP GỠ VỚI CÁC NHÓM TRƯỞNG VÀ THƯ KÝ - NGÀY ĐẦU 
 

Khi tất cả Cursillistas (ngoại trừ Nhóm Trưởng và Thư Ký của mỗi Nhóm Bàn) về phòng ngủ, các 

trợ tá, Nhóm Trưởng và Thư Ký bắt đầu buổi gặp gỡ.  

Mục đích của cuộc gặp gỡ này nhằm tạo sự thân tình giữa các trợ tá và các Nhóm Trưởng và Thư 

Ký của các bàn.  

Chỉ ra rằng, được chỉ định là  Nhóm Trưởng và Thư Ký họ cũng là những người lãnh đạo của khóa 

học, bởi vì Chúa đã chọn họ cho công việc đó, nhấn mạnh trên sự kiện là Chúa đã chọn họ, mặc 

dầu những người khác cũng có thể là một lựa chọn tốt, có thể khá hơn họ... nhưng thực tế là Chúa 

đã nhắm vào họ, Ngài chọn họ... nhấn mạnh rằng sự khiêm tốn là điều cần thiết cho vai trò của 

họ... rằng các vai trò này không phải để cho họ trở nên tự phụ, nhưng để cảm tạ Chúa vì điều đó, 

và làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta là khí cụ của Người trong khóa cuối tuần này. 

Trong cuộc gặp gỡ này chúng ta phải nói chuyện một cách tự nhiên và với lời lẽ thân mật với Chúa 

để họ nhận ra rằng cuộc gặp gỡ là một điều gì "đặc biệt" mà Thiên Chúa đã ban cho những ai, vì 

bất kỳ lý do nào, mà Ngài đã chọn như là "bạn tâm tình" giữa các Cursillistas khác. 

Nhiều hay ít, cuộc gặp gỡ phải đối phó với những việc sau: 

❖ Những cảm giác và ấn tượng trong ngày. 

❖ Chúng ta cảm thấy như thế nào vào lúc này. - Mệt mỏi..., chúng ta thà lên giường ngủ hơn... 

❖ Nhiệt thành, tận tâm... tinh thần yêu thương, nhấn mạnh trên... cảm giác trách nhiệm đối 

với nhóm; cam kết sẽ cố gắng hơn và làm tốt hơn ngày mai... không giao quá nhiều việc 

cho những người luôn quảng đại làm việc trong nhóm... khuyến khích họ... 

❖ Trong khi nhấn mạnh rằng họ sẽ trở nên thấm nhuần với những điểm quan trọng này để họ 

thấu hiểu chúng sâu sắc. 

Kết thúc cuộc gặp gỡ, mọi người cầm tay nhau và đọc Kinh Lạy Cha.  

[Các Nhóm Trưởng và Thư Ký về phòng ngủ lúc này. Nhóm trợ tá bắt đầu họp trợ tá.]  

  

  



 

 

PHỤ LỤC 12 

 

CÂU CHUYỆN CỦA JOHN 

 
 

Có chuyện kể rằng: Một vị linh mục đến nhà thờ vào buổi trưa, đi qua bàn thờ ngài quyết định ở 

lại đó để xem có ai đến cầu nguyện không. Khi đó, ngài thấy một người đàn ông đang đi xuống lối 

đi giữa các hàng ghế. Người đàn ông đã không cạo râu mấy ngày qua. Ông ta mặc một chiếc áo sơ 

mi đã sờn chỉ và một cái áo khoác cũng đã sờn. Người đàn ông quỳ xuống, cúi đầu, đứng lên rồi 

đi ra. Những ngày sau đó, cũng chính ông ta, cũng vào giờ trưa, vào nhà thờ, quỳ gối nhanh, và lại 

bước ra ngoài. 

Vị linh mục cảm thấy hơi sợ và bắt đầu nghi ngờ ông ta là một người ăn cắp, vì thế ngài đi tới cửa 

nhà thờ, đứng chờ và khi người đàn ông rời nhà thờ, ngài hỏi ông ta: "Ông làm gì ở đây?" 

Người đàn ông nói ông ta làm việc trong khu vực lân cận, chỉ có nửa giờ để ăn trưa, và ông ta dùng 

thời gian đó để đến nhà thờ cầu nguyện, bởi vì xưởng ông làm ở khá xa, ông ta nói: Tôi chỉ quỳ 

và nói "Lạy Chúa, con chỉ đến đây để nói với Chúa rằng Chúa làm cho con thấy hạnh phúc dường 

nào, con không biết cầu nguyện cho hay, nhưng con nghĩ đến Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con là 

John đây!" 

Vị linh mục, cảm thấy ngượng, nói với ông John rằng mọi việc đều tốt đẹp, và ông có thể vào nhà 

thờ bất cứ khi nào ông muốn. 

Một ngày kia, vị linh mục để ý thấy ông John không đến nhà thờ đã mấy ngày qua, và ngài bắt đầu 

lo lắng, rồi ngài đến xưởng ông làm để hỏi thăm. Ở đó họ nói ông bị bệnh và bác sĩ nói ông không 

còn sống được bao lâu. 

Trong tuần lễ nằm bệnh viện, ông John luôn tươi cười, và niềm vui của ông lây lan khắp nơi. Bà 

y tá trưởng không hiểu tại sao John lại hạnh phúc như thế, mặc dù ông chưa bao giờ nhận được 

thiệp hay hoa, hay người nào thăm viếng cả. 

Vị linh mục cùng với y tá đến gần giường bệnh của John và bà y tá nói, trong khi John lắng nghe: 

"Không có người bạn nào tới thăm; ông ta chẳng có ai lo cho..." 

Với khuôn mặt tuơi cười và ánh mắt long lanh, bất ngờ cụ John nói , "Bà y tá sai rồi. Bà đâu biết 

từ khi tôi vào đây, mỗi ngày vào giờ trưa, một người bạn thân của tôi đến và ngồi bên giường tôi. 

Ông cầm lấy tay tôi, cúi sát vào tôi và nói: 'Tôi chỉ đến để nói với anh, anh John, là tôi rất hạnh 

phúc từ khi tôi tìm thấy tình bạn của anh, tôi nghĩ đến anh mỗi ngày. John ơi, có Giêsu đây." 

Với thái độ đó chúng ta có thể đến với Bí tích Thánh Thể, cá nhân hoặc theo nhóm. Có thể một số 

trong chúng ta, đây là lần đầu... Chúng ta không biết mình sẽ nói với Chúa điều gì, nhưng trái tim 

chúng ta biết. Cũng như John, hãy nói, "Con đây. Lạy Chúa, con đây". 

  

  



 

 

 

 

PHỤ LỤC 13 

 

MAÑANITAS 

 
 

 

Khi khóa Cursillo cuối tuần bắt đầu tại Mexico, vào ngày thứ ba của khóa, các Cursillistas trong 

cộng đồng Ngày Thứ Tư sẽ đánh thức các tân Cursillista với bài ca "Mananitas" (khúc nhạc ban 

mai, thường được hát trong ngày sinh nhật). Bằng cách này, nó trở nên hiển nhiên, thực tế và thật 

sự rằng Cộng đoàn Kitô hữu sẽ từng buớc hiệp thông với họ trong ngày thứ ba của khóa học, qua 

các Rollo "Nghiên Cứu Môi Trường" (sẽ được nghe), "Kitô Giáo Thực Hành" và "An Toàn Trọn 

Vẹn". 

[Sự hiện diện của của mọi người tại Mananitas cho các tân Cursillistas thấy những người đến từ 

Ultreya, và những người mà họ sẽ được nghe nói tới trong các Rollo của ngày hôm nay. Nó giúp 

họ cởi mở hơn khi nghe Rollo Hội Nhóm và Ultreya, và cho thấy rằng sau khóa Cursillo, sẽ có 

nhiều người hỗ trợ họ trên hành trình ngày thứ tư.] 

Ở Mallorca, trước khi đánh thức các tân Cursillistas, một số Cursillista trong Cộng đồng Ngày Thứ 

Tư gặp nhau tại một nơi không cách xa địa điểm khóa học để làm “giờ Tông Đồ". Sau đó, họ đến 

gần hơn để các khoá sinh có thể nghe được bài hát "Mananitas". Họ hát bài "Las Mananitas" và 

bài "De Colores" cho đến khi các tân Cursillistas cùng tham gia hát chung, thường họ sẽ nhận ra 

các ca viên là những người đã mời họ đi tham dự khóa, là người trong gia đình, hoặc bạn hữu. Xin 

nhớ là đừng kéo dài cuộc thăm viếng này, khoảng năm mười phút là đủ. Kéo dài lâu quá có thể 

gây trở ngại cho sự vận hành trôi chảy của khóa Cursillo cuối tuần. 

Trong sự huyên náo tạo nên khi họ nồng ấm chào đón nhau, nhóm Trợ Tá nên để ý đến bất cứ tân 

Cursillista nào cảm thấy lạc lõng vì họ không biết ai trong những người đến thăm. 

Sau đó cộng đồng của các cursillistas cùng nhau ăn sáng tại cùng một quán cà phê, đây là dịp thuận 

tiện cho sự hiểu biết và giao tiếp với nhau. Trong khi đó, khóa Cursillo tiếp tục, và ngày thứ ba bắt 

đầu. 

  

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 14 

 

PHIẾU CAM KẾT 

 
 

Sau khi cầu khẩn Chúa Thánh Thần đến, Khóa Trưởng giải thích mục đích của "Phiếu Cam Kết". 

Trong lời giải thích, Khóa Trưởng nhắc nhở các tân Cursillista về chiếc kiềng ba chân: Sùng Đạo, 

Học Đạo và Hành Đạo. 

Khóa Trưởng sẽ giải thích rằng đây không phải là vấn đề tuân hành quy tắc hoặc điều lệ, nhưng 

đúng hơn là một phương cách để trau dồi tâm tính qua vài điều chúng ta có thể làm. Điều quan 

trọng hơn hết là thái độ của chúng ta. 

Một người chơi thể thao chuyên nghiệp phải để ý chế độ ăn uống của mình (chất đạm, tinh bột, 

sinh tố, vv...). Của ăn và sức mạnh cho tinh thần đạt được qua việc sùng đạo.  

[Sự cam kết có thể được so sánh với cách chúng ta nuôi sống cơ thể với lượng thực phẩm vừa đủ 

để duy trì sức khỏe; nếu ăn quá ít chúng ta sẽ bị giảm cân và trở nên ốm yếu. Nếu ăn quá nhiều, 

chúng ta có nguy cơ trở nên béo phì và như vậy, cũng không lành mạnh. Dùng ví dụ này như là sự 

tương tự trong đời sống tâm linh, các cam kết trên Phiếu Cam Kết của chúng ta phải là điều chúng 

ta cần để duy trì sức khỏe tinh thần của mình. Quá ít thì sự sống của Chúa Kitô trong chúng ta sẽ 

bị héo tàn, và chúng ta mất đi sự lành mạnh tâm linh. Nếu sự cam kết "quá tầm tay", cũng có thể 

làm cho chúng ta trở nên bệnh hoạn tâm linh bởi vì khi sùng đạo thái quá, không quân bình, như 

có một câu châm ngôn mỉa mai, "gần quá với thiên đàng, nên chúng ta chẳng làm được có điều gì 

tốt đẹp nơi trần thế". 

Phiếu Cam Kết giúp chúng ta thực hiện sự cam kết của mình hoặc lời hứa danh dự với Thiên Chúa 

và chỉ trong ý thức này mà chúng ta gắn bó với nó.  

[Khi nhận diện rõ ràng những gì chúng ta dự định thực hiện chúng ta thấy được động viên và 

khuyến khích. Chúng ta hiểu rõ mình đang ở đâu trên thực tế, so sánh với chỗ chúng ta muốn đạt 

đến.]  

[Cũng giống như khi nhìn một hàn thử biểu. Trong khóa cuối tuần anh/chị tự chấm điểm chính 

mình vào điều mình có thể làm. Phiếu Cam Kết chỉ cho anh/chị thấy mình đã ở vào mức độ mà 

anh chị mong muốn hay chưa khi điền phiếu cam kết.] 

Sự cam kết mang tính cá nhân và phù hợp với cá nhân đó, và nó phải thực tế tùy vào hoàn cảnh 

của mỗi người.  

[Như bộ đồ được may vừa vặn với mình.]  

 

PHÁT PHIẾU CAM KẾT 

 

Khóa Trưởng đọc điều sau: 

  



 

Nguyện vọng và di chúc Cuối Cùng của một Người Đàn Ông Già 

 

Một ngày kia, một cụ già có hai người con trai, cảm thấy cái chết đang gần kề, ông cho gọi hai đứa 

con trai lại rồi nghiêm nghị nói với chúng, "Ba sắp chết rồi, ba rất tiếc đã không để lại một gia tài 

kếch xù cho các con, bởi vì ba không thể làm điều đó, nên ba muốn để lại hai câu nói như là di sản 

cho các con; hai lời khuyên, hai đề nghị rất đáng giá cho các con và đây sẽ là di chúc của ba:  

Lời khuyên thứ nhất của ông cụ: 

Bất cứ khi nào con nói một lời hứa danh dự, con phải thực hiện điều đó với bất cứ giá nào. Lời 

hứa danh dự của con phải là thánh thiêng đối với con, bằng mọi giá, ba lập lại, ghi nhớ điều đó 

trong tâm trí, đừng bao giờ quên. 

Lời khuyên thứ hai của ông: 

Không bao giờ, trong bất cứ tình huống nào, hứa một lời danh dự nào cho bất cứ ai.  

Rồi cụ ông tắt thở. 

Kể lại câu chuyện này với quý anh/chị, chỉ là một chút khôi hài để chỉ ra sự vô lý trong lời khuyên 

của cụ già. Vì... lời khuyên của ông cụ là tốt nhất đừng cam kết điều gì. Vâng, thế giới này sẽ ra 

sao nếu người ta không làm một cam kết nào hoặc tôi là người như thế nào nếu tôi chưa hề cam 

kết bất cứ điều gì. Vì vậy chúng tôi xin các anh/chị cân nhắc để có một cam kết cho… chính mình. 

Cuộc sống sẽ không dừng lại nếu các anh/chị không giữ điều cam kết, nhưng nó cho quý anh/chị 

một điều gì đó để phấn đấu... nó cho anh/chị một mục đích. Như đã nói ở trên, những cam kết 

chúng ta ghi trên Phiếu Cam Kết này phải là điều chúng ta cần, để giữ cho chúng ta sự lành mạnh 

tâm linh.  

Khóa Trưởng giải thích sau Rollo "Đời Sống trong Ân Sủng" rằng mỗi người có thể điền Phiếu 

Cam Kết và gửi lại sau đó (trước giờ ăn trưa) cho vị Linh Hướng Khóa. Cho họ biết rằng sẽ không 

có ai điều chỉnh hoặc đọc điều họ ghi trên Phiếu Cam Kết. Mặc dầu là họ điền Phiếu Cam Kết, 

nhưng không có nghĩa là họ ghi danh hay đăng ký vào một tổ chức nào và Phiếu Cam Kết sẽ được 

trao lại cho họ vào cuối khóa học. 

Nếu có điều gì chưa rõ hoặc chưa hoàn toàn am hiểu, xin nói chuyện với các Trợ Tá hoặc vị Linh 

Hướng. 

  

  



 

 

PHỤ LỤC 15 

 

LỄ BẾ MẠC 

 

 
Mục đích của lễ Bế Mạc là để bảo đảm rằng, người tân Cursillista sống và cảm nghiệm những gì 

đã được nghe trong các Rollo "Kitô Giáo Thực Hành", "Người Cursillista sau khóa Cursillo" và 

"An Toàn Trọn Vẹn" là một thực tại sống động.  

Sự hiện diện và lời chia sẻ của các "vị khách đặc biệt", trong lễ bế mạc dẫn chứng rằng chúng ta 

có thể trải nghiệm trong suốt cuộc đời, mỗi ngày và trong sự bình thường của mỗi người, thực tại 

của một cuộc sống bình thường và gần gũi với Chúa Kitô mà họ đã khám phá trong khóa cuối 

tuần. 

 

Chuẩn bị phòng hội. 

 

Dành chỗ cho các tân Cursillistas, các trợ tá và các linh mục. 

 

Chương trình 

 

1. Kinh Chúa Thánh Thần  

2. Lời khai mạc của Khóa Trưởng 

Lời chào mừng của Khóa Trưởng đến các "khách mời đặc biệt", theo sau là lời giải thích vắn 

tắt về chương trình của buổi lễ. 

Vài lời nhắc nhở các quan khách chưa tham dự khóa cuối tuần và lần đầu tham dự lễ Mãn 

Khóa: 

"Không phán đoán về phong trào Cursillo dựa vào những gì bạn được nghe từ buổi lễ mãn 

khóa" 

"Có những chân lý sẽ khó hiểu nếu như bạn chưa từng sống các chân lý này” 

Mời họ tham dự một khóa kế tiếp. 

3. Một thành viên của mỗi nhóm sẽ đại diện nhóm để phát biểu.  

[Họ chia sẻ những gì đã trải nghiệm trong cuối tuần có ý nghĩa với toàn Nhóm Bàn. Điều quan 

trọng là họ chỉ nói về trải nghiệm của Nhóm, họ sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cá nhân vào 

thời điểm thích hợp.] 

4. Bây giờ là tới lượt các tân Cursillistas muốn phát biểu, “hăng hái chia sẻ”. 

[Phần này có cả những tân Cursillistas đã đại diện Nhóm chia sẻ trước đây] 

Nếu có một tân Cursillista, đến từ một quận [Giáo phân] xa, yêu cầu vỗ tay cho người ấy và 

cho Giáo phận của người ấy.  Nếu có nhiều tân Cursillistas trong hoàn cảnh này, hãy để ý thức 

thông thường hướng dẫn những gì sẽ được thực hiện. 



5. Sau đó, chúng ta mời các " vị khách đặc biệt" chia sẻ, bắt đầu với một vài người bảo trợ của 

tân Cursillistas. 

Trước khi bắt đầu lễ Mãn Khóa, chúng ta yêu cầu khách xác nhận sự sẵn lòng của họ để nói. 

Chúng ta cũng yêu cầu họ vui lòng vắn tắt và tránh cho các tân Cursillistas lời khuyên. 

Chúng ta cũng mời người nào đó phát biểu, người  mà chúng ta biết họ có thể khích lệ các tân 

Cursillistas. 

Khi mọi người đã phát biểu xong, chúng ta sẽ dành một cơ hội thứ hai (nữa) cho những tân 

Cursillistas nào quá rụt rè lần trước, nếu họ muốn phát biểu. 

6. Bây giờ, các Trợ Tá có cơ hội để phát biểu, rồi các Linh Hướng, và cuối cùng là Khóa 

Trưởng. [Nếu có sựi hiện diện của Trưởng Phong Trào, được mời đến để chào mừng các tân 

Cursillistas, họ phát biểu sau các tân Cursillistas, và trước khi Khóa Trưởng nói lời cuối cùng.] 

7. Trao Phiếu Cam Kết lại cho các tân Cursillistas trong nhà nguyện. [Khóa Trưởng lần lượt 

gọi tên từng cursillista, trao Phiếu Cam Kết cho vị Linh Hướng và vị này sẽ trao cho tân 

Cursillista, rồi nói, "Chúa Kitô tin tưởng nơi anh/chị", và người tân Cursillista đáp lại, nếu họ 

muốn, "Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa".] 

8. Chúng ta chấm dứt lễ Mãn Khóa với Kinh Lạy Cha để dâng ba ý nguyện: 

 8.1. Tạ ơn vì sự thành công về tâm linh và tông đồ của khóa cuối tuần. 

 8.2. Cho những người đã cầu nguyện và hy sinh cho sự thành công của khóa học. 

 8.3. Cho sự thành công của khóa học kế tiếp. 

9. Vỗ tay chúc tụng Chúa hiện diện trong Phép Thánh Thể. 

   10. Chúng ta hát bài "De Colores".  

  



PHỤ LỤC 16 

ĐÂY LÀ PHƯƠNG CÁCH 

 

Theo lời người sáng lập Eduado Bonnin. 

Đây là cách tổ chức Khóa Ba-Ngày Cursillo cuối tuần hiện nay. Đây là cách theo đó, nhờ ân sủng 

Thiên Chúa và lời cầu nguyện của những anh chị em mà qua nhiều năm, nó đã có thể giúp một số 

lớn nhiều người tìm thấy Chúa Kitô và quyết định theo Người. 

Tôi không biết trong tương lai Khóa cuối tuần Cursillo sẽ được tổ chức như thế nào. 

Chúng tôi đã bắt đầu nơi không có điện, và ngày nay chúng ta phân phát danh sách các tham dự 

viên khóa Cursillo được in bằng máy vi tính. 

Tôi chỉ biết rằng nếu Cursillo vẫn trung thành với mục đích đã được dự định và cầu nguyện cho 

và chúng ta hằng tri ân. Cursillo không nên hạ thấp mục tiêu, và mỗi khóa Cursillo cuối tuần phải 

cung cấp những món quà ấy như kinh nghiệm thực sự sống động, giản dị, trong sáng về Chúa Kitô 

qua Phúc Âm. Người, qua sự phục sinh và Ân sủng, hiện đang sống, hoạt động, bình thường và 

gần gũi với mỗi một người chúng ta. 

Điều này đòi hỏi và mời gọi một gặp gỡ riêng tư giữa Chúa Kitô và mỗi người. 

Thật rõ ràng, ma quỷ thế gian chính là ma quỷ của con người, và điều cần thiết cho mỗi người phải 

là biết chính mình, và từ đó, mới có thể nắm được niềm vui, và thậm chí lúng túng trước lời mời 

gọi của Chúa Kitô dành cho họ, để cảm nhận sự nối kết với Người và qua Ân sủng đó sẽ hiểu được 

niềm vui và hạnh phúc đến từ việc rao truyền Ân sủng ấy cho những người khác. 

Theo bản chất tự nhiên, Cursillo phải đi sâu vào nội tâm của con người, đến chỗ sâu thẳm nhất và 

riêng tư nhất, không phải trong một vài hoàn cảnh cụ thể chung quanh người ấy như: có gia đình 

hoặc còn độc thân, ngoan đạo hay thờ ơ… Chẳng có gì có thể làm sai lệch khỏi mục tiêu mà người 

ấy đang nhắm tới. Cuộc gặp gỡ phải chỉ giữa Chúa Kitô và người đó, mặt đối mặt, một với một, 

và tất cả mọi sự việc tại khóa cuối tuần phải nhắm vào cuộc gặp gỡ riêng tư đó. Thực tế không thể 

tránh khỏi của từ tính hoặc sự hấp dẫn giữa hai giới nam nữ, hoặc sự hiện diện quan trọng của một 

người quen như đồng nghiệp, phối ngẫu hay họ hàng, sẽ làm cuộc gặp gỡ riêng tư này không thành 

được. Phản ứng phải rất riêng tư, hào hứng và xác thực.       

Không thể có gì ngăn ngừa hay cản trở sự hào hứng, bối rối và nhiệt tình xảy đến với một người 

khi họ chân thành và tha thiết TIN rằng Chúa Kitô yêu thương họ. Bời vì từ khóa Cursillo cuối 

tuần, một chiều hướng mới của Đức Tin được khám phá, sâu đậm hơn bình thường. Nếu quan sát 

và chờ đợi, người khác sẽ nhận ra có rất nhiều sự khác biệt trong phản ứng của người ấy. Vì lý do 

này, một khóa Cursillo cuối tuần không nên tổ chức chung cho hai phái nam và nữ, và cũng không 

thích hợp để cha và con trai, mẹ với con gái, hai anh em trai hay chị em gái, chủ và người làm 

công, hoặc vợ và chồng cùng tham dự một khóa Cursillo. Nếu nam nữ cùng chung khóa cuối tuần, 



sẽ không ai cư xử như khi họ được phân cách ra. Chúa Kitô tìm kiếm con người chứ không tìm 

những gì chung quanh người ấy. 

Cursillo không giả định trước điều gì. 

Người thực sự muốn trở thành Kitô hữu, nhận ra khoảng cách họ phải vượt qua để trở nên một 

Kitô hữu đích thực. Họ nhận thức được thực tế rằng họ phải cố gắng và giảm bớt khoảng cách đó 

vào mọi thời điểm trong cuộc đời của họ. Cuộc sống Kitô hữu có ý thức được hướng dẫn bởi người 

đã thức tỉnh khả năng khao khát trở nên một Kitô hữu đích thực, thúc đẩy họ luôn cảm tạ Thiên 

Chúa về tất cả mọi điều tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc đời của họ. Biết rằng Chúa Kitô đang nghĩ và 

quan tâm đến chúng ta, chúng ta cũng tập dâng cho Người những khi gặp khó khăn mà đôi khi 

chúng ta làm cay đắng hơn vì chúng ta không để ý rằng Chúa Kitô đang thử thách chúng ta…và 

khiến chúng ta trở nên những Kitô hữu tốt lành hơn. 

Cung cấp tất cả mọi thứ để cho khóa Cursillo Ba-Ngày cuối tuần được thực hiện như nó cần phải 

có, cuối cùng mọi người đều chân thành. 

Eduardo Bonnín 

 

 


